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De drie doelstellingen 

De Theosofische Vereniging kent de volgende doeleinden:  

  Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, 
zonder onderscheid van  ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur. 

 Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte 
en wetenschap. 

 Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de ver-
mogens die in de mens latent aanwezig zijn. 

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van 
denken na. Ze verwelkomt als leden al diegenen die de drie doelstellingen kun-
nen onderschrijven en die bereid zijn haar Statuten te respecteren.   
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Deze nieuwsbrief wordt maandelijks uitgege-
ven door Loge Witte Lotus. (verschijnt niet in 
juli en augustus)  

Elektronische verzending is gratis.  

Een papieren versie is eveneens te verkrijgen.   

Abonnement van januari tot december: bedrag 
€ 15 of bedrag per nummer € 1,5 over te schrij-
ven op de rekening van Loge Witte Lotus  

IBAN BE88 7340 4396 3641  
                      tnv Loge Witte Lotus FV 

Mission Statement of the Theosophical Society 

To serve humanity by cultivating en ever-
deepening understanding and realisation of 
the Ageless Wisdom, spiritual Self-transfor-
mation, and the Unity of all Life.” 

 

Missie van de Theosophical Society (Adyar)  

Het dienen van de mensheid door het ontwik-
kelen van een zich steeds verdiepend inzicht 
in, en verwerkelijking van de tijdloze wijs-
heid, spirituele zelf-realisatie en de eenheid 
van alle leven. 
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The Theosophical Society 

 
De Theosophical Society werd opgericht te New York op 17 November 
1875 door Helena Petrovna Blavatsky, Kolonel Henry Steel Olcott, Wil-
liam Quan Judge en anderen.  
Haar internationaal hoofdkwartier is gevestigd te Adyar (Chennai), 
India. Het is een ontmoetingsplaats van zoekers naar waarheid en heeft 
afdelingen in vele landen over de hele wereld. Website: www.ts-adyar.org 

 

In Naarden, Nederland, is, in een prachtige en bosrijke omgeving, het Europees Internatio-
naal Theosofisch Centrum (I.T.C.) gevestigd.  
Informatie over activiteiten - website: www.itc-naarden.org 

 

De Belgische Theosofische Vereniging vzw 

De Belgische Sectie van de Theosophical Society werd opgericht op 7 juni 1911. Haar hoofd-
zetel is gevestigd in Brussel en momenteel zijn er afdelingen te Antwerpen, Brussel en Gent.  
Net als de Belgische Sectie organiseren alle afdelingen met grote regelmaat voordrachten en 
studiethemabijeenkomsten en sommige, waaronder die in Antwerpen en Brussel, beschikken 
over een eigen bibliotheek.  

De voornaamste taak van de vereniging bestaat erin gelijkgestemde mensen bij elkaar te bren-
gen en hen te stimuleren in hun zoekproces naar waarheid. 

Voor alle informatie over de verschillende afdelingen en hun programma, kan u contact opne-
men via email: info@ts-belgium.be of telefonisch: +32 476 879 968 en +32 486 631 997.  

Alle links, nationaal en internationaal, zijn te vinden op de nationale website: www.ts-belgium.be, alsook op de 
website van Loge Witte Lotus: www.logewittelotus.be 

 
 

                                    Loge Witte Lotus 
 
Bijeenkomsten: Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 

Secretariaat:  Smeyskensstraat 15, 9200 Dendermonde 
Telefoon:  (0476) 879 968 of (0486) 631 997 
Bankgegevens:  IBAN BE88 7340 4396 3641  - tnv Loge Witte Lotus FV  
Internet:  http://www.logewittelotus.be & Facebook 
E-mail: loge.witte.lotus@ts-belgium.be 
 

Deelname in de kosten activiteiten, zowel fysiek in de lokalen als via Zoom: 
Thema-avonden & zondaglezingen: 

 Leden Theosofische Vereniging: € 5, niet-leden € 10 

 

 

Bescherming Persoonsgegevens: Alle informatie betreffende de Wet op de Privacy en de persoonsgegevens is te bekomen via mail: info@ts-blgium.be of per brief, 
gericht aan de Belgische Theosofische Vereniging vzw, tav Sabine Van Osta, Geuzenplein 8 te 1000 Brussel.  

 

Vrijheid van denken 
De Theosophical Society heeft zich wijd en zijd over de wereld verspreid en leden van alle religies zijn en worden er lid van 
zonder dat ze de specifieke dogma's, leringen en geloofsovertuigingen van hun eigen geloof opgeven. Daarom is het wenselijk 
het feit te benadrukken dat er geen enkele lering, geen enkele mening is, door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in enig 
opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door enig lid mag worden 
aangenomen of verworpen. Instemming met haar drie doeleinden is de enige voorwaarde  voor lidmaatschap. 

Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn leringen of opvattingen op te leggen aan 
leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich te verbinden aan elke school van denken welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij 
heeft geen recht om die keuze aan een ander op te dringen. 

Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar gemaakt worden of het stemrecht verlie-
zen wegens enige opvatting die hij/zij heeft of wegens het lid zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. Me-
ningen of opvattingen geven geen recht op voorrechten en kunnen evenmin aanleiding zijn om strafmaatregelen te nemen. 

De leden van de 'General Council' vragen elk lid van de Theosophical Society ernstig om deze fundamentele principes van de 
Theosophical Society te verdedigen, te handhaven en er naar te handelen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden 
op vrijheid van denken en van meningsuiting, binnen de grenzen van hoffelijkheid en rekening houdend met anderen. 
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Ik zou twee begrippen 

willen overdenken die 

centraal staan in het 

leven van iedereen 

wiens focus gericht is 

op ontplooiing. De 

twee ideee n verschil-

len in veel opzichten 

van elkaar, maar zijn 

sterk met elkaar verbonden. Het zijn de begrip-

pen spirituele discipline en vrijheid. Die mensen 

die blijk hebben gegeven van een zekere mate 

van vrijheidservaring, hebben grote moeite om 

de aard van die ervaring te beschrijven.  

Wat is vrijheid? Alles wat we lezen of horen vol-

doet niet aan de duidelijke definitie die ons den-

ken vereist. Niet in staat om te zeggen wat vrij-

heid is, spreken de grote, innerlijk vrije mensen 

gewoonlijk in termen van wat vrijheid ní et is. 

Dat kunnen we iets beter begrijpen. H.P. Blavat-

sky (HPB) spreekt over het spirituele pad als 

‘een steile en doornige weg die naar het cen-

trum van het universum leidt’. Maar wat wordt 

bedoeld met ‘het centrum van het universum’? J. 

Krishnamurti beschrijft waarheid als ‘een land 

zonder paden’. Hij zegt niet wat het is, maar wat 

het ní et is. Het is geen plaats waar er uitgesleten 

paden zijn die de afmetingen en contouren er-

van kunnen beschrijven.  

Wat Boeddha, Jezus, Ramana Maharshi, ieder 

die als verlicht en vrij wordt beschouwd, diep-

gaand beschrijven, is oefening, de discipline van 

oefenen. Ze hebben allemaal het grootste deel 

van hun leven besteed aan het aanleren van ma-

nieren om de obstakels die onze ervaring van 

echte vrijheid in de weg staan, uit de weg te rui-

men. Ook al hadden ze zelf deze oefeningen niet 

nodig, ze gaven het voorbeeld. Levenslange oe-

fening vereist discipline, maar heeft het potenti-

eel om te leiden tot de staat die voor hen nor-

maal was. 

 Dus wat is oefening? Oefening is elke handeling 

of activiteit die we regelmatig doen om een 
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vaardigheid te ontwikkelen, meestal volgens een 

bepaald systeem of een stel regels. Bijvoorbeeld 

muziek of sport. Iemand die een muziekinstru-

ment bespeelt, wordt niet met de vaardigheid om 

dat instrument te bespelen geboren. Men maakt 

zich vertrouwd met de methoden om geluid te 

maken. Men leert de notatie: hoe worden die 

klanken weergegeven. Er zit een fysiek aspect 

aan, de nodige lichamelijke conditie om het te 

kunnen doen en het goed te doen. Niemand weet 

bij zijn geboorte dat stippen op een stuk papier 

noten, specifieke klanken en ritmes aangeven.  

Dag na dag worden het lichaam, het oog en de 

geest gedisciplineerd getraind voordat de vaar-

digheid natuurlijk en zonder denken verloopt. 

Hetzelfde geldt voor sporttraining.  

Het resultaat is dat iemand kan handelen zonder 

de afleiding van het denken. Men ervaart een ge-

voel van gemak te midden van sportwedstrijden 

of de verschillende klanken en ritmes van orkest-

muziek. Dat is de ervaring van de bekwame muzi-

kant of atleet. Maar er is iets buiten vaardigheid 

dat kan voortkomen uit intensieve oefening. Af en 

toe komt er een moment waarop er naast de ont-

wikkelde vaardigheid een intense betrokkenheid 

is bij het muziekstuk of het sportevenement, 

waarbij men in een andere staat van zijn komt.  

Er heeft zich een tak van de psychologie ontwik-

keld rond de studie van deze toestand die be-

schreven wordt als ‘flow’: wanneer het individu 

een ruimte betreedt waar zijn of haar normale 

grenzen vervagen. Het is niet langer een kwestie 

van aandacht voor notaties op een pagina of be-

weging op een basketbalveld. Mensen die zo’n 

ervaring beschrijven zeggen dat het voelde alsof 

hun beweging door iets anders werd gestuurd. 

Vaak wordt het beschreven alsof ze in een stroom 

zitten; het is deze uitgestrekte rivier die de mu-

ziek of hun aandeel in een sportevenement be-

weegt. Degenen die zo’n ervaring van ‘stromen’ 

hebben gehad, associe ren het woord ‘vrij’ direct 

met de ervaring van buiten lang geaccepteerde 

Discipline en vrijheid 

Tim Boyd 
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persoonlijke grenzen te treden. Oefening en in-

tense betrokkenheid versnellen zo’n moment.  

Onze eerste ontmoeting met een spiritueel pad 

zet ons er meestal toe aan om te studeren, om 

onszelf regelmatig bloot te stellen aan zaken die 

de geest verheffen. Annie Besant was vermaard 

om het gezegde: ‘Als we e e n minuut lezen, zou-

den we er twee moeten nadenken’. Ook in een 

vroeg stadium van het ontwikkelen van een oe-

fening worden we gewezen op de waarde van 

meditatie; dat we om te mediteren eerst moe-

ten leren hoe we het lichaam kunnen ontspan-

nen, zodat het de meditatie niet verstoort. We 

leren het denken te concentreren zodat het niet 

wordt afgeleid door de wisselende emoties en 

gedachten die voortdurend passeren. En we le-

ren een toestand van stilte binnen te gaan 

waarin stadia van stilte verdiept kunnen wor-

den tot de uiteindelijke mogelijkheid van echte 

stilte.  

Zuivering is een onderdeel, misschien zelfs de 

wortel, van deze dagelijkse praktijk. We wor-

den geadviseerd om ons te onthouden van 

voedsel of gedragingen die anderen schade be-

rokkenen. Het idee is dat we in onze persoonlij-

ke relaties energie opnemen en anderen bloot-

stellen aan energiee n. Ook die mogen niet scha-

delijk zijn. Dan is er dienstbaarheid die ook deel 

uitmaakt van de oefening. Door regelmatig te 

oefenen ontwikkelen we een bepaalde vaardig-

heid om het denken tot rust te brengen, de op-

welling van een medelevende impuls te herken-

nen en deze uit te drukken door allerlei soorten 

dienstbetoon. Met deze basis van oefening doet 

zich de mogelijkheid voor om het rijk van echte 

vrijheid te betreden. Onze focus lag op de oefe-

ning, maar deze oefening is op iets anders ge-

richt. Dus wat is vrijheid? Als we eerlijk zijn, 

kunnen we het niet beter omschrijven dan Je-

zus, Boeddha of Ramana Maharshi. Wat we wel 

kunnen zeggen is dat er dingen zijn die vrijheid 

kenmerken. Als we ons in een vroeg stadium 

bevinden, is er het ‘vrij zijn van’ bepaalde din-

gen. Vaak blijven we daar steken en komen we 

niet verder. Bijvoorbeeld: als iemand zich richt 

op het cultiveren van innerlijke leven, is er het 

vrij zijn van de dwingende aanwezigheid van li-

chaam en zintuigen. Door oefening kunnen hun 

eisen worden gestild. Er is een vrij zijn van ge-

dachten en van het denkproces dat ons als een vis 

aan de haak houdt en ons meesleurt in welke 

richting het ook kiest. Dat is een ‘vrij zijn van’ dat 

uit deze oprechte beoefening kan voortkomen.  

Er is vrij zijn van voor-

keuren, inclusief per-

soonlijke, familie- en 

culturele voorkeuren. 

We zwemmen in een 

oceaan van voorkeu-

ren, zozeer zelfs dat 

we niet weten dat we hier in leven, spreken en 

elk moment tonen. Een voorbeeld. Ik kom uit de 

Verenigde Staten. Zoals we weten lopen in de VS 

vrouwen en mannen vaak rond in spijkerbroek, T

-shirt en dergelijke. In India vertoont men zich 

cultureel bepaald anders, vooral vrouwen. De VS 

heeft een cultureel bepaalde kleding en India 

heeft eigen kleding. De VS heeft zijn waarden die 

nationaal en regionaal zijn. India, elk land, elke 

familie, heeft voorkeuren die we internaliseren.  

Dan is er het vrij zijn van het controlerende zelf. 

Dit overweldigende kerngevoel van een bepaalde 

identiteit en realiteit – het ego – doet zich voor 

onder het mom van zelfbeheersing. Dat is niets 

minder dan een controlerend zelf dat de moge-

lijkheid van een ervaring van echte vrijheid ver-

stoort. Dat is duidelijk geen vrijheid. De kleding 

bepaalt de vrijheid. In deze verhouding oefening/

vrijheid zitten diepgaande paradoxen. Oefening 

omvat herhaling, discipline, controle en beper-

kingen. Dat deze beperkingen tot vrijheid kunnen 

leiden, is in veel opzichten contra-intuí tief. Maar 

het idee ‘gewoonte overwint gewoonte’ is gewor-

teld in dit concept van oefening. Het kost enorm 

veel moeite om moeiteloos te worden.  

Omdat we vrijheid niet kunnen definie ren, kun-

nen sommige analogiee n ons helpen om het te 

voelen. Het kan een ervaring zijn als van de re-

gendruppel die in een watermassa valt, in een 

rivier, een meer, een oceaan. De afzonderlijke 

druppel die op de een of andere manier versmelt 

met een oneindig iets van dezelfde essentie; de 

zeepbel die het kind in de lucht blaast, die barst 
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en bevrijdt wat er blijkbaar in zat en begrensd 

was. Ten slotte een voorbeeld waar we naar 

kunnen streven, dat dichter bij onze eigen erva-

ring komt, dat van een hart verteerd, ontstoken 

door liefde voor een ander - een persoon, een 

doel of een partner. Een hart dat verteerd wordt 

door liefde is het hart dat vrij is. Het is het teken 

dat een persoon vrij is.  

In Aan de Voeten van de Meester is een kort ge-

dicht opgenomen. Het spreekt over deze bewe-

ging van oefening naar paraatheid, naar vrij-

heid:  

Wachtend op het woord van de Meester,  

Uitziend naar het verborgen licht;  

Luisterend om zijn bevelen op te vangen  

In het heetst van de strijd;  

Zijn kleinste teken ziend  

Over de hoofden van het gewoel;  

Zijn zwakste fluistering horend  

Boven het luidste aardse gezang.  

Dit suggestieve gedicht past diepgaand bij de 

context van onze overweging. Waar hebben we 

het over als we naar oefening kijken? Wachtend 

om het woord te horen, onszelf voorbereidend 

om te kunnen wachten, aanwezig zijn, kijken, 

dat is het proces van oefenen. Wij bereiden ons 

voor. En wat doen we in dat proces? In de 

beeldtaal van het gedicht zoeken we naar iets 

dat verborgen is, een verborgen licht. We luiste-

ren ook naar het geluid, naar de stroom van 

‘geluid’ die ons naar een ander niveau kan bren-

gen om ons te verbinden met die Meester waar-

over wordt gesproken, of dat nu een persoon of 

de centrale kern van ons wezen is.  

Wij kijken, wij luisteren. Naarmate we vaardiger 

worden in ons kijken, komt er een moment 

waarop we zien. ‘Zijn kleinste teken zien’ - door 

de oefening en inspanning van het stil worden, 

zien we, horen we uiteindelijk boven ‘het luidste 

aardse gezang’ uit. Dus we zien en we horen. Op 

zichzelf is dit geen vrijheid. Dat is het moment 

waarop de mogelijkheid daar is dat de ervaring 

van vrijheid zich via ons kenbaar kan maken.  

Laten we als laatste analogie kijken naar een mu-

ziekinstrument. Vroeger, voordat fluiten van me-

taal werden gemaakt, begonnen ze als een riet of 

een stuk bamboe. Een fluit begon als e e n van de 

vele rietstengels die ergens en overal in een 

moeras groeien. De groei volgde de normale loop 

van een grasspriet. Het groeide en strekte zich 

uit naar de zon. Op een gegeven moment wordt 

echter een bepaald riet geoogst, afgesneden. Ver-

volgens komt het in de handen van een meester-

instrumentmaker die het vormt, snijdt en stemt. 

De belangrijkste eigenschap van het riet is dat 

het hol is; het is leeg. Als het riet de handen van 

de muziekinstrumenten-maker heeft verlaten, is 

het klaar. Het is klaar om muziek te maken, maar 

het geeft geen geluid. Het doel van dat riet, dat 

nu bewerkt, gevormd en gestemd is, is om be-

speeld te worden. Het gebed van dat instrument 

wordt: ‘Speel me, ik ben leeg, ik ben hol. Ik wacht 

tot de lippen en de adem van de meestermuzi-

kant me beroeren en door me heen blazen.’  

Net als dat instrument weet het ‘ik’ dat het een 

vorm heeft, beperkingen, kwaliteiten. Maar in de 

handen van de musicus wordt alles muziek. Door 

talloze uren, dagen, jaren, levenslange oefening, 

komt er een punt waarop het kanaal open is en 

de adem van de geest door ons heen kan stro-

men. We hoeven niets te weten over de muziek 

die wordt gespeeld, we hebben er zeker geen 

controle over, maar we horen, en dan zijn we ge-

zegend, en iedereen die oren heeft om te horen, 

is ook gezegend.  

The Theosophist juli 2022 

Theosofia  juni 2023 

Vertaling Marianne Plokker 
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Voor uw agenda 

Theosofische Orde van Dienst  

 

 

 

 

Zoals elk jaar orgniseert de Belgische afdeling van de Theoso-

fosche Orde van Dienst een uitstap. Dit jaar werd gekozen voor 

een wandeling in het 

Meerdaalwoud in Oid-Heverlee 

 

 

 

 

 

 

Zondag 17 mei 2026 

Afspraak om 15u.Samenkomst: parking ‘zoet water’, Maurits Noëstraat 15, Oud-Heverlee 

Verdere informatie is te bekomen via mail tos@ts-belgium.be  
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Loge Antwerpen 

Programma  

April 2026 
 

Alle activiteiten gaan door in de lokalen in de Milisstraat 22 te 2018 Antwerpen.  

 

 

Dinsdagen 07 & 21/04/2026 van 11u. tot 14u.:  

De Sleutel tot de theosofie Vuur 

Na publicatie van De Geheime Leer, het meesterwerk van  Blavatsky vroeg men haar 

om een eenvoudig boekje over de tijdloze wijsheid te schrijven. Ze reageerde hierop 

met De Sleutel tot de theosofie, geschreven in vraag-antwoordvorm. Vragen waar ze 

o.a. op ingaat zijn: Wat is theosofie? Wat is karma? Is karma ooit onverdiend? Wat is 

reïncarnatie? Wat reïncarneert er? Waarom herinneren we ons onze vorige levens 

niet? Wat gebeurt er na de dood? Wat is het verschil tussen ziel en geest? Wat is prak-

tische theosofie? Wat is het beleid van de Theosophical Society? Wat maakt iemand tot 

theosoof? Wie zijn de mahatma’s? Ze besluit met een visie op de toekomst van de TS. Achterin is een uit-

gebreide woordenlijst opgenomen.. 

Enkel fysiek in de lokalen. 

Bij deelname, graag lunchpakket meebrengen. Koffie, thee en water beschikbaar. 

Deelname in de kosten: leden € 5, niet-leden  € 10. 

Informatie: loge.antwerpen@ts-belgium.be of GSM +32 476 879 968 

 
 

Zondag 19/04 om 11u.: Lezing, in samenwerking met Loge Witte Lotus 

Raymond Peat, 

Apostel van het levend atoom 

door Thomas De Bauw 

Fysiek in de lokalen Milisstraat 22 of deelname ook mogelijk via Zoom 

Zoom link:  https://us02web.zoom.us/j/87457909864  
.  

 
Verdere informatie is te bekomen via mail loge.antwerpen@ts-belgium.be 
of loge.witte.lotus@ts-belgium.be of via GSM +32 486 631 997 en +32 476 879 968 
 

Deelname in de kosten: 

Voor alle activiteiten: leden € 5, niet-leden € 10 
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Belgische Theosofische Vereniging vzw 

Loge Open Paradigma 
Website: www.openparadigma.org 

Programma  

April 2026 
 

Zondag 12/04/2026 om 11u: lezing 

Oeroude Fysica van de Toekomst:  

“Akasha en de Dans van Ruimte als Materie en Bewustzijn” 

door Stefaan Van Nuffel 

 

Kiemende fysica onthult torus en helix als weefsel van ruimte en Akasha: 3:6:9-

resonantie, Sankhya-wijsheid, N. Haramein en A. Bandyopadhyay tonen kosmos en mens 

als één morfogenetisch scheppingsveld. 

 

Dinsdag 14/04/2026 om 20.00u: thema-avond 

Frederik van Eeden: De kleine Johannes 
S 

amen lezen en bespreken we dit esoterisch en symbolisch boek. 

 

 

Dinsdag 28/04/2026: Thema-avond 

Inspirerende teksten 

Tijdens deze bijeenkomst lezen en bespreken we inspirerende teksten, zoals deze van 

Jinaradjadasa en anderen. 

Inkom voor alle activiteiten, tenzij anders vermeld: Leden € 5, niet-leden € 10 

Alle verdere informatie is te bekomen via mail: 

open.paradigma@gmail.com of loge.open.paradigma@ts-belgium.be 

of  via GSM +32 474 325 338  

Facebook: https://www.facebook.com/Loge-Open-Paradigma-Theosofische-Vereniging-

1599627713631244 

. 
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Loge Witte Lotus 
April 2026 

 

THEMA-AVONDEN & BIJEENKOMSTEN 

VAN 20u TOT 21.30u 
 

Thema-avonden enkel via Zoom 
Lezingen gaan door in de lokalen   
Milisstraat 22 te 2018 Antwerpen  

&  
kunnen ook gevolgd worden via Zoom 

 
 
Donderdag 09/04 om 20u. 

.  De Sleutel tot de theosofie 
Enkel via Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/84014540236  

 

 

Lezing Loge Witte Lotus &   

Loge Antwerpen 

Zondag 19/04/2026 om 11u.:  

Raymond Peat, “Apostel van het levend atoom”  
Door Thomas De Bauw 

Fysiik de lokalen & via Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/87457909864  

 
 
 

Donderdag 23/04 om 20u. 
.  De Sleutel tot de theosofie 

Enkel via Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/84014540236  

 
 

Deelname in de kosten: 
Alle activiteiten, zowel fysiek in de lokalen als 
via Zoom: leden: € 5 - niet-leden € 10 
Overschrijven kan op rekening 
BE88 7340 4396 3641 tnv Loge Witte Lotus  

Voor informatie over de activiteiten van de  Belgische Theosofische Vereniging vzw kan 
u terecht op GSM 0486 631 997 of via email: info@ts-belgium.be 

Voor informatie over de Belgische Theosophical Order of Service kan u terecht 

op GSM +32 473 820 806 of  email: tos@ts-belgium.be 

Loge Witte Lotus 
Kalender april 2026 

14A DI WO DO 
20:00-

VR ZA ZO 
11:00-13:00 

  1 2 
 

3  4 5 
 

6 
 

7 8 9 

De Sleutel 
tot de 
theosofie 

10 
 

11 
 

12 
 

13 14 
 

15 
 

16 
 

17 
 

18 
 

19 
Raymond 
Peat 

20 21 22 23 
De sleutel 
tot de 
theosofie 

24 25 26 

27 
 

28 
 

29 30 
 

   

Theosofische Orde van Dienst 

Donderdag 07/04 om 21u. 
                    Genezingsmeditatie  

      Enkel voor leden van de TS & 
                        enkel via Zoom 

 https://us02web.zoom.us/j/84259963781  

Voor meer informatie omtrent de programma’s van Loge Witte Lotus kunt u terecht 

op GSM +32 486 631 997 en +32 476 879 968 of 

email: loge.witte.lotus@ts-belgium.be  

 
Loge Witte Lotus &  

                Loge Antwerpen 

 

Zondag 19/04/2026 om 11u.: Lezing 

Raymond Peat,  
“Apostel van het kevend atoom” 

door Thomas De Bauw 
Fysiek in de lokalen & via Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/87457909864  
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Lezing 

             

           Loge Witte Lotus & 

                                                              Loge Antwerpen 

 

Zondag 19/04/2026 om 11u. 

 

Raymond Peat, 

“Apostel van het levend atoom” 

door Thomas De Bauw 

 

"Apostel van het levend atoom" is een beschouwing over het leven en werk van linguïst, bioloog, filosoof en kunstschil-
der Raymond Franklin Peat (°1936 – +2022), waarin we met theosofische bril kijken naar een verwonderlijk materialis-
tisch gedachtegoed dat haaks staat op de orthodoxe 20ste-eeuwse ideeën over mens en leven, psychologie en genees-
kunde. Aan bod komen onder meer Aristoteles en Lenin, taal als totalitair regime, oestrogeen en progesteron, melk en 
honing, olie en water, zuurstof en ons innerlijk vuur, plastische breinen, de bacchanten en een onsterfelijke twee-
eenheid. 
Deelname fysiek in de lokalen en via Zoom. 

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/87457909864  
 
Iedereen van harte welkom om deel te nemen ! 
 
Deelname in de kosten: leden € 5, niet-leden € 10 
 
Verdere informatie via mail loge.antwerpen@ts-belgium.be of Loge.witte.lotus@ts-belgium.be pf 
 GSM +32 486 631 997 (Sabine) 
 
 

 

 

 

 

 

                                Fijne Paasdagen ! 
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