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Belgische Theosofische Vereniging vzw
Hoofdzetel: Geuzenplein 8 te 1000 BRUSSEL

Doelstellingen van de Theosofische Vereniging:

1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras,

geloof, geslacht, kaste of huidskleur
2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdiensten, wijsbegeerten en wetenschappen
3. Het onderzoeken van de onverklaarbare wetten die in de natuur besloten liggen en van de vermogens

die in de mens sluimeren

De vereniging is niet-sektarisch en bestaat uit zoekers naar inzicht. Haar eenheid berust niet op een
gezamenlijk beleden geloof of wereldbeschouwing maar op een gezamenlijk streven naar waarheid.

Missie van de Theosophical Society (Adyar)
Het dienen van de mensheid door het ontwikkelen van een zich steeds verdiepend inzicht in,
en verwerkelijking van de tijdloze wijsheid, spirituele zelfrealisatie en de eenheid van alle leven.

Activiteiten Tak Vrede: woensdag
van 19.30u tot 21.30u..

Locatie: Den Boer, Mariakerkeplein 9, 9030 Mariakerke

Info: Deelname activiteit: vrijwillige bijdrage

Meer informatie over het programma is te vinden op de website: https://ts-belgium.be. U kan ook
een mailtje zenden aan tak.vrede@ts-belgium.be of u kan ppk bellen naar GSM 0486 631 997

01/04/2026: De Geheime Leer in enkele lessen

.

Sessie V - De hiérarchieén
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door Sabine Van Osta

V.U.: Tak Vrede, p/a Geuzenplein 8, 1000 Brussel - Email: info@ts-belgium.be

Bescherming persoonsgegevens: Alle informatie over de Belgische wet bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december
1992 en de AVG EU, te bekomen via email: info@ts—belgium.be
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Vrijheid van denken

De Theosophical Society heeft zich wijd en zijd over de wereld verspreid en leden van alle religies zijn en worden er lid van
zonder dat ze de specifieke dogma's, leringen en geloofsovertuigingen van hun eigen geloof opgeven. Daarom is het wense-
lijk het feit te benadrukken dat er geen enkele lering, geen enkele mening is, door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in
enig opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door enig lid mag
worden aangenomen of verworpen. Instemming met haar drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.
Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn leringen of opvattingen op te leggen
aan leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich te verbinden aan elke school van denken welke hij/zij wenst te kiezen, maar
hij/zij heeft geen recht om die keuze aan een ander op te dringen.
Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar gemaakt worden of het stemrecht
verliezen wegens enige opvatting die hij/zij heeft of wegens het lid zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou be-
horen. Meningen of opvattingen geven geen recht op voorrechten en kunnen evenmin aanleiding zijn om strafmaatregelen
te nemen.
De leden van de 'General Council' vragen elk lid van de Theosophical Society ernstig om deze fundamentele principes van
de Theosophical Society te verdedigen, te handhaven en er naar te handelen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen
gelden op vrijheid van denken en van meningsuiting, binnen de grenzen van hoffelijkheid en rekening houdend met ande-
ren.

Resolutie goedgekeurd in 1924 door de General Council van de Theosophical Society Adyar

Activiteiten en lidmaatschap

Wie interesse heeft in wat de Tijdloze Wijsheid of Theosofie te bieden heeft, kan deelnemen aan de acti-
viteiten.

Wie lid wil worden van de vereniging kan een aanvraagformulier invullen en de originele aanvraag
zenden aan de Belgische Theosofische Vereniging vzw, Geuzenplein 8 te 1000 Brussel of kan het formu-
lier afgeven in een loge.

De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage wordt door de Algemene Ledenvergadering in juni vastgelegd.
Voor het financiéle jaar mei 2025-april 2026 bedraagt dit ‘minimum € 55°. Aan nieuwe leden wordt
een eenmalige bijdrage gevraagd van € 15 en dit voor administratieve kosten.

Na ontvangst formulier en betaling ontvangt het nieuwe lid een lidmaatschapsattest, een lidkaart, de
statuten en andere nuttige documenten.

Het aanvraagformulier is te vinden op de website https://ts-belgium.be of kan gevraagd worden via
mail secretary@ts-belgium.be
Betaling kan geschieden op rekening BE81 0000 1422 2624, tnv Belgische Theosofische Vereniging vzw

Meer informatie is te vinden op de website. Een mail kan ook verzonden worden aan info@ts-belgium.be

ledereen van harte welkom om samen met ons de zoektocht, naar de werkelijke zin en het doel van ons
leven, te gaan.
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Theosofie en (zelf) ontwikkeling
Tim Boyd

Als ik mij goed herinner, geeft I.LK. Taimni in De yoga sutra’s van Patanjali een
voorbeeld van intuitief inzicht. Hij vraagt ons ons voor te stellen dat we op
een heel donkere nacht in een veld lopen. We zijn ons alleen bewust van de
) directe omgeving waar we staan. Stel je een plotselinge bliksemflits voor.
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niveau functioneren.

Heel even onthult die flits ons het hele landschap. Met deze perceptie kunnen

we navigeren door een terrein dat voorheen donker en onbekend was. In ons
proces van experimenteren met stilte zullen we momenten ervaren waarop
we diep stil zullen worden, waarop grootse ideeén en visioenen even in ons

bewustzijn worden geblazen, en plotseling merken we dat we op een hoger

Dit is een belangrijk aspect van dit proces ons in te zetten om te leren experimenteren met stilte
en om dieper stil te worden. Naarmate dit meer een normale toestand voor ons wordt, verandert
onze manier van kijken. De perceptie van heelheid, iets zien van het universele bewustzijn, is een
tegengif, een remedie tegen fragmentatie. Met dit soort realisatie roept alleen al onze aanwezig-
heid een gevoel van heelheid bij anderen op.

In de Bijbel lezen we dat ‘de gebeden van een rechtvaardig man krachtig zijn’. Dat wil zeggen, de
woorden, gedachten, de aanwezigheid van een persoon die verbonden is met het universele be-
wustzijn, is krachtig. Het is een soort culminatie van dit proces van zelfontwikkeling. Hieruit ont-
wikkelen we de intentie dat het onze rol in deze wereld is om te helen. Het is niet alleen een daad
van de persoonlijke wil, maar het wordt onze voortdurende intentie en behoefte om verbonden te
blijven met dit gevoel van heelheid, en om de energieén van deze verbinding door ons heen te la-
ten stromen en hun effect in de wereld te laten hebben. In deze toestand, of we nu onderwijzen in
een school of een gezin, is onze aanwezigheid en invloed krachtig. leder van ons is geboren voor
een specifiek werk waarvoor we hier zijn. Dat werk wordt niet bepaald door een formele bezig-
heid waarvoor we betaald worden, het werk is om deze wereld heel te maken. Waar we ook zijn en
waar we ook mee bezig zijn, we doen het met deze geesteshouding. Hoewel we niet op zoek zijn
naar resultaten, kunnen we er zeker van zijn dat alles wat we doen, elke oorzaak, effect heeft.

Uit de vragen en antwoorden (V en A) naar aanleiding van de bovenstaande lezing, gehouden op
uitnodiging van de Braziliaanse afdeling van de Theosofische Vereniging op 31 augustus 2021:

V: Hoe maken we een kind aan het lachen en gelukkiger?

A: Soms zoeken we naar methoden om de wereld te manipuleren, maar het komt altijd uit op ‘wie ben
je dat je zo luid praat, mensen horen de woorden niet die je zegt’. We stimuleren geluk in anderen
wanneer we geluk in onszelf hebben. Kinderen kunnen veel gemakkelijker glimlachen als ze niet al te
veel trauma’s in hun leven hebben meegemaakt. Voor ons is het niet moeilijk om enige mate van ge-
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luk te geven. Het gaat over het delen van het geluk in ons zelf.

V: Het citaat van HPB dat u ons hebt gegeven, over ons onvermogen om onszelf te zien zoals we zijn,
komt overeen met de definitie van avidyd, of onwetendheid in haar Theosofische Woordenlijst, te-
gengesteld aan vidyad, of kennis. Onwetendheid die voortkomt uit en wordt voortgebracht door de
illusie van de zintuigen, of viparyaya. Hoe overwinnen we onwetendheid in ons leven?

A: De belangrijkste vraag is: ‘Hoe komt het dat we onszelf voortdurend voor de gek houden? In Yoga
leren we hoe we kennis van de wereld krijgen: er zijn kennisorganen die verband houden met de vijf
zintuigen: oren, neus, ogen, tong en huid. Al deze organen rapporteren voortdurend aan het bewust-
zijn over de wereld waarin we leven. Die informatie is op zijn best partieel of beperkt. Een bloedhond
kan bijvoorbeeld door een kamer lopen en duidelijk de geur onderscheiden van een persoon die er
twee dagen eerder was. Of er zijn insecten en dieren wier ogen dingen kunnen waarnemen op het
niveau van infrarood of ultraviolet licht. Dit zijn slechts indicaties van de beperkingen van de ma-
nier waarop we de werkelijkheid leren kennen.

HPB’s meditatiediagram stelt dat een van de aspecten van meditatie een bijzondere manier waarop
we de wereld moeten zien is: we moeten in elk belichaamd wezen slechts beperking zien. In het be-
gin trainen we onze geest om te zien dat het universele bewustzijn voortdurend beperkt is in zijn
expressie. Deze training resulteert uiteindelijk in de manier waarop we de wereld gaan zien - een
doorbraak naar de werkelijkheid. De grote mysticus Rumi zei iets dat hiermee verband houdt: ‘In
een wind beweegt elk blad, elke twijg en tak in een boom beweegt anders, maar ze zijn allemaal bij
de wortel met elkaar verbonden.” Het tegengif voor onderscheid is de focus op de wortel.

V: Wat is de grootste uitdaging die u bent aangegaan met de Adyar Theosophical Academy (ATA)?

A: Alles wat de moeite waard is om te doen, vereist inspanning. De ATA begon als een visioen, of
droom. In ons enthousiasme gingen we aan de gang en we ontdekten dat dit proces op een contra-
intuitieve manier werkt. Het basisidee is dat als we ons eenmaal echt ergens voor inzetten, alle kan-
sen om de focus van die toewijding te realiseren zich voordoen op manieren die we niet voorzien. We
deden onze planning, zorgden voor structuren en mensen, we kwamen obstakels tegen en op de een
of andere manier losten ze op. De grote filosoof en mysticus Goethe deed de volgende uitspraak:
‘Wat je ook kunt doen of dromen dat je kunt, begin ermee; vrijmoedigheid heeft genialiteit, kracht
en magie in zich'.

The Theosophist oktober 2021

Theosophia juni 2022

Vertaling Marianne Plokker A




Bewustzijn van innerlijke eenheid

Annie Besant

De Broederschap der Mensheid- ja zelfs de Broederschap van alle dingen
vindt haar vaste grondslag op de spirituele gebieden, het atmische en het
boeddhische, want alleen hier wordt eenheid gevonden en alleen hier vol-
maakte sympathie.

Het intellect is het afscheidende principe in de mens, dat het ‘ik’ onderscheidt van

het ‘niet-ik’, dat zich bewust is van zichzelf, en al het andere beziet als buiten zich-

zelf en oneigen.

Het is het strijdlustige, worstelende, voor zichzelf opkomende principe, en vanuit het gebied van het
intellect biedt de wereld een schouwspel van conflict, bitter naarmate het intellect zich erin mengt...

Maar eenheid wordt direct voelbaar wanneer het boeddhische gebied bereikt wordt, alsof wij van
een aparte straal afstappen, die uitwaaiert van alle andere stralen, in de zon zelf, van waaruit alle
stralen gelijkelijk stralen.

Een wezen dat in de zon staat, doordrenkt met zijn licht, en dat uitstralend, zou geen verschil erva-
ren tussen straal en straal, maar zou (dit) even gemakkelijk uitstralen langs de ene als langs de an-
dere straal.

Zo ook de mens die eenmaal bewust het boeddhische gebied bereikt heeft; hij vindt de broederschap
waar anderen over praten als een ideaal, en straalt zichzelf uit in iedereen die assistentie wil, waar-
bij hij mentale, morele, astrale en fysieke hulp geeft precies waar het nodig is. Hij ziet alle wezens als
zichzelf, en hij voelt dat alles wat hij heeft evenzeer van hen is als van hemzelf; ja zelfs in veel geval-
len meer van hen dan van zichzelf, omdat hun nood groter is daar hun kracht minder is.

Precies zo dragen de oudere broers in een gezin de gezinslasten, en beschermen zij de kleintjes voor
lijden en ontberingen; voor de geest van broederschap is zwakheid een behoefte aan hulp en liefheb-
bende bescherming, niet een gelegenheid tot onderdrukken.

Omdat zij dit niveau bereikt hadden en zelfs overstegen, worden de grote Stichters van godsdiensten
altijd herkend door hun immer opborrelende mededogen en tederheid, daar zij zowel de fysieke als
de innerlijke noden van de mensen verzorgen, van ieder mens al naar gelang zijn behoefte.

Het bewustzijn van deze innerlijke eenheid, de erkenning van het Ene Zelf dat op dezelfde manier in
allen huist, is de ene zekere grondslag van Broederschap; met uitzondering van dit is al het andere
breekbaar.

The Ancient Wisdom
Uit: The Theosophist, mei 2001

Theosofia februari 2003
Vertaling A.M.1



Voor uw agenda

Theosofische Orde van Dienst.

Zoals elk jaar organiseert de Belgische Orde van Dienst een uitstap.
Dit jaar werd gekozen voor een wandeling naa het

Meerdaalwoud in Oud-Heverlee

De uitstap gaat deze door op Zondag 17 mei 2026

Afspraak om 15u.

Samenkomst: Parking ‘Zoet water’, Maurits Noéstraat 15, Oud-Heverlee

"We moeten leren samen te leven als broeders,
anders zullen we samen ten onder gaan als dwazen”.

"Leren leven met elkaar in plaats van naast elkaar,
is dat niet het belangrijkste wat we onze kinderen kunnen leren?".

Martin Luther King Jr



Tak Vrede.
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De Geheime Leer in enkele lessen

Sessie V: De Hiérarchieén
Het universum wordt bevolkt door een onvoorstelbare verscheidenheid aan hi€rarchieén van wezens die het universum leiden
en beheersen. Op basis van geselecteerde teksten uit De Geheime Leer en andere theosofische bronnen van de eerste generatie

onderzoeken we de rollen, het bewustzijn en de intelligentie van deze wezens en proberen we te begrijpen hoe het kan dat ze
niet alwetend zijn, maar op een veel respectvollere manier dan de mensheid onder kosmische wetten opereren.

Woensdag 1 april 2026 om 19.30u.
Letop !
Bijeenkomst: Den Boer, Mariakerkeplein 9, 9030 Maruakerke

De Hermetische keten van Griekse mystieke traditie,
de guruparampara van de hindoe,
de Apostolische Successie van de christen,
de Bodhisattva-ladder van de boeddhist,
ze verwijzen alle naar het bestaan van een levende traditie,
die van leraar op leerling wordt doorgegeven en medegedeeld,
leraar na leraar, in een eeuwigdurende keten waarvan de schakels levende mensen zijn ...

‘Rechtvaardige vervolmaakte mensen’, ‘Meesters van Wijsheid en Mededogen’.

Het belang van de traditie schuilt niet zozeer in de vraag
wie deze Meesters waren of zijn,
maar meer in datgene wat werd doorgegeven:
een wijsheid die alle kennis verenigt en
doel en richting geeft aan de pogingen van de mens
om zichzelf en de wereld
waarin hij zich beweegt te begrijpen.

Joy Mills



