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De drie doelstellingen 

De Theosofische Vereniging kent de volgende doeleinden:  

  Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, 
zonder onderscheid van  ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur. 

 Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte 
en wetenschap. 

 Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de ver-
mogens die in de mens latent aanwezig zijn. 

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van 
denken na. Ze verwelkomt als leden al diegenen die de drie doelstellingen kun-
nen onderschrijven en die bereid zijn haar Statuten te respecteren.   

     

In dit nummer: 

Missie van de Theosophical Society                 
1 
De Drie doelstellingen 

Contactgegevens Theosophical Society  2  
      & informatie Loge Witte Lotus 
 & Vrijheid van denken  

Was C.W. Leadbeater een grppt helderziende 

    of gewoon een  fantast?     3 
Programma Loge Wutte Lotus    6 

De Geheime Leer     7 
Programma Loge Antwerpen                              8 
Programma Loge Open Paradigma                    9 

Uitnodiging film ‘One Fire’                                  10 

Het Witte Lotusblad 

Deze nieuwsbrief wordt maandelijks uitgege-
ven door Loge Witte Lotus. (verschijnt niet in 
juli en augustus)  

Elektronische verzending is gratis.  

Een papieren versie is eveneens te verkrijgen.   

Abonnement van januari tot december: bedrag 
€ 15 of bedrag per nummer € 1,5 over te schrij-
ven op de rekening van Loge Witte Lotus  

IBAN BE88 7340 4396 3641  
                      tnv Loge Witte Lotus FV 

Mission Statement of the Theosophical Society 

To serve humanity by cultivating en ever-
deepening understanding and realisation of 
the Ageless Wisdom, spiritual Self-transfor-
mation, and the Unity of all Life.” 

 

Missie van de Theosophical Society (Adyar)  

Het dienen van de mensheid door het ontwik-
kelen van een zich steeds verdiepend inzicht 
in, en verwerkelijking van de tijdloze wijs-
heid, spirituele zelf-realisatie en de eenheid 
van alle leven. 
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The Theosophical Society 

 
De Theosophical Society werd opgericht te New York op 17 November 
1875 door Helena Petrovna Blavatsky, Kolonel Henry Steel Olcott, Wil-
liam Quan Judge en anderen.  
Haar internationaal hoofdkwartier is gevestigd te Adyar (Chennai), 
India. Het is een ontmoetingsplaats van zoekers naar waarheid en heeft 
afdelingen in vele landen over de hele wereld. Website: www.ts-adyar.org 

 

In Naarden, Nederland, is, in een prachtige en bosrijke omgeving, het Europees Internatio-
naal Theosofisch Centrum (I.T.C.) gevestigd.  
Informatie over activiteiten - website: www.itc-naarden.org 

 

De Belgische Theosofische Vereniging vzw 

De Belgische Sectie van de Theosophical Society werd opgericht op 7 juni 1911. Haar hoofd-
zetel is gevestigd in Brussel en momenteel zijn er afdelingen te Antwerpen, Brussel en Gent.  
Net als de Belgische Sectie organiseren alle afdelingen met grote regelmaat voordrachten en 
studiethemabijeenkomsten en sommige, waaronder die in Antwerpen en Brussel, beschikken 
over een eigen bibliotheek.  

De voornaamste taak van de vereniging bestaat erin gelijkgestemde mensen bij elkaar te bren-
gen en hen te stimuleren in hun zoekproces naar waarheid. 

Voor alle informatie over de verschillende afdelingen en hun programma, kan u contact opne-
men via email: info@ts-belgium.be of telefonisch: +32 476 879 968 en +32 486 631 997.  

Alle links, nationaal en internationaal, zijn te vinden op de nationale website: www.ts-belgium.be, alsook op de 
website van Loge Witte Lotus: www.logewittelotus.be 

 
 

                                    Loge Witte Lotus 
 
Bijeenkomsten: Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 

Secretariaat:  Smeyskensstraat 15, 9200 Dendermonde 
Telefoon:  (0476) 879 968 of (0486) 631 997 
Bankgegevens:  IBAN BE88 7340 4396 3641  - tnv Loge Witte Lotus FV  
Internet:  http://www.logewittelotus.be & Facebook 
E-mail: loge.witte.lotus@ts-belgium.be 
 

Deelname in de kosten activiteiten, zowel fysiek in de lokalen als via Zoom: 
Thema-avonden & zondaglezingen: 

 Leden Theosofische Vereniging: € 5, niet-leden € 10 

 

 

Bescherming Persoonsgegevens: Alle informatie betreffende de Wet op de Privacy en de persoonsgegevens is te bekomen via mail: info@ts-blgium.be of per brief, 
gericht aan de Belgische Theosofische Vereniging vzw, tav Sabine Van Osta, Geuzenplein 8 te 1000 Brussel.  

 

Vrijheid van denken 
De Theosophical Society heeft zich wijd en zijd over de wereld verspreid en leden van alle religies zijn en worden er lid van 
zonder dat ze de specifieke dogma's, leringen en geloofsovertuigingen van hun eigen geloof opgeven. Daarom is het wenselijk 
het feit te benadrukken dat er geen enkele lering, geen enkele mening is, door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in enig 
opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door enig lid mag worden 
aangenomen of verworpen. Instemming met haar drie doeleinden is de enige voorwaarde  voor lidmaatschap. 

Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn leringen of opvattingen op te leggen aan 
leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich te verbinden aan elke school van denken welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij 
heeft geen recht om die keuze aan een ander op te dringen. 

Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar gemaakt worden of het stemrecht verlie-
zen wegens enige opvatting die hij/zij heeft of wegens het lid zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. Me-
ningen of opvattingen geven geen recht op voorrechten en kunnen evenmin aanleiding zijn om strafmaatregelen te nemen. 

De leden van de 'General Council' vragen elk lid van de Theosophical Society ernstig om deze fundamentele principes van de 
Theosophical Society te verdedigen, te handhaven en er naar te handelen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden 
op vrijheid van denken en van meningsuiting, binnen de grenzen van hoffelijkheid en rekening houdend met anderen. 
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Charles Webster 

Leadbeater (CWL) 

(1854-1934), is op 

zijn zachts geformu-

leerd een controversi-

eel persoon. En ik heb 

het hier nog enkel 

over zijn helderziende 

gaven. De helderziendheid van Leadbeater 

heeft vaak aanleiding gegeven tot veel discus-

sie, niet enkel bij de niet-Adyar theosofen, maar 

zelfs in onze eigen kringen. 

Het lijdt geen twijfel dat hij er met bepaalde 

waarnemingen, vooral voorspellingen en tafe-

relen op andere planeten of de achterzijde van 

de maan, helemaal naast zat. Zelfs als we deze 

verhalen interpreteren als zich afspelend op 

etherisch of astraal gebied. Anderzijds is het 

mijns inziens een brug te ver om op basis hier-

van al zijn gaven in twijfel te trekken. 

Zijn helderziende onderzoekingen naar vorige 

levens van de mensen uit zijn omgeving zijn 

wellicht ook voor een groot deel speculatief. 

Het is immers hoogst onwaarschijnlijk dat ie-

dereen uit zijn entourage een of andere beken-

de filosoof, geleerde of wereldhervormer is ge-

weest! Waren geen van zijn vrienden reï ncar-

naties van gewone stervelingen? We beschik-

ken niet over meetlatten om te evalueren wat 

van deze waarnemingen accuraat is en wat 

meer op fantasie of wensen berust, maar ge-

zond verstand is in deze zaken nooit een over-

bodige luxe! 

Enkele van zijn grote successen in andere do-

meinen kunnen zeker niet met toeval afgedaan 

worden, zoals zijn bijdragen aan de occulte 

scheikunde, de gedachtenvormen en het 

“ontdekken” van potentieel heel beovende 

mensen uit de anonieme massa. Voor dit laatste 

geven we drie voorbeelden van personen die 

hij als kind ontdekte in tempore non suspecto, 
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maar die als volwassenen grootse daden zouden 

verrichten. 

 

Krishnamurti 

In de eerste plaats denken we 

hierbij natuurlijk aan Jiddu 

Krishnamurti. Over de claim 

van Leadbeater dat K. het 

voertuig voor de Maitreya, 

Christus of Wereldleraar zou 

worden, wil ik het hier even niet hebben. Deze 

controverse heeft overigens de Theosofische 

Vereniging bijna de helft van haar leden gekost! 

Wel dat K. een van de grote denkers van de 20ste 

eeuw is geworden. 

Het verhaal gaat dat de 14-jarige Krishnamurti 

meteen aan Leadbeater opviel, doordat hij een 

bijzonder zuivere aura had, zonder enige zelf-

zuchtige gedachte.  

Het is natuurlijk een beetje een kip-of-het-

eiverhaal.  

Ofwel is Krishnamurti gewoon een heel groot 

wezen en heeft CWL hem per toeval ontdekt, of-

wel was hij een gewoon kind en heeft Leadbeater 

samen met zijn entourage K. gemaakt tot wat hij 

uiteindelijk geworden is. 

De eerste hypothese is natuurlijk onzin. De kans 

dat een kind dat ad random (dus zonder de ver-

meende helderziende gaven van CWL) uit een 

grote groep kinderen wordt geselecteerd en dan 

bovendien nog een wereldhervormer blijkt te 

zijn, is statistisch verwaarloosbaar. Te meer dat 

K. zijn uiterlijk niet meehad. Op de beschrijvin-

gen uit die tijd blijkt dat hij een nogal domme 

indruk gaf, met zijn open mond en dergelijke. Hij 

was ook niet in staat om zijn gedachten duidelijk 

onder woorden te brengen. 

Afgaand op die uiterlijke kenmerken zou K. wel-

licht een van laatsten uit de groep spelende kin-

Was C.W. Leadbeater een groot helderziende  

of gewoon een fantast? 

Christian Vandekerkhove  
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deren op het strand zijn aan wie een succesvol-

le toekomst had kunnen worden toegedicht! 

Zijn broer Nityananda was naar intellectuele 

maatstaven veel begaafder dan Jiddu zelf. 

De tweede hypothese is nog minder realistisch. 

Leadbeater, Besant en hun entourage zouden 

Krishnamurti kunstmatig gemaakt hebben. Nu 

kunnen mensen inderdaad via speciale pro-

gramma’s tot de uiterste limieten van hun po-

tentieel worden gebracht, maar enkel het po-

tentieel dat in hen reeds vervat zit. Om een der-

gelijk groot mens te scheppen, moet je dus ver-

trekken vanuit een persoon die een grote selec-

tie heeft overleefd en als zeer begaafd toren-

hoog boven de groep uitsteekt. Het is technisch 

gezien gewoon onmogelijk om van een gewoon 

kind een Krishnamurti te maken, de man die 

zich heeft gemanifesteerd als de prins van het 

zuiver denken en het helder inzicht. Nee, dit is 

ook onmogelijk. 

Een derde mogelijkheid, wellicht de enige optie 

die overblijft en de volgende verhalen steunen 

deze hypothese, is enerzijds dat K. inderdaad 

een groot wezen is en dat anderzijds CWL hem 

via helderziendheid uit de anonieme massa 

heeft kunnen uitlichten. 

Krishnamurti was echter niet de enige ontdek-

king van Leadbeater. 

Jinarajadasa 

Leadbeater zou van zijn Meester 

vernomen hebben, dat hij in Cey-

lon, het huidige Sri Lanka dus, een 

reï ncarnatie zou vinden van zijn 

broer Gerald Leadbeater, die in 

1862 in Brazilie  door Indianen 

was vermoord. 

Uit verschillende jonge knapen die door hem 

werden opgeleid, koos hij Curuppumullage 

Jinarajasasa, een jonge Boeddhist van 12 jaar, 

uit als zijn overleden broer.  

We weten hoe Jinarajadasa een aangenomen 

discipel werd van Meester K.H. en jarenlang 

aan de zijde heeft gestaan van Leadbeater en 

vaak als secretaris heeft opgetreden tijdens 

CWL’s helderziend werk, onder meer bij het 

onderzoek inzake occulte scheikunde. Jinaraja-

dasa bleek zeer begaafd en kon op enkele weken 

tijd telkens nieuwe talen leren, waarin hij meteen 

lezingen gaf. 

Rajagopal 

Meester K.H. had CWL medegedeeld dat deze op 

het Congres van Kerala in Calicut een 

discipel van de Meester zou treffen. 

Leadbeater had rondgekeken in het 

gezelschap maar niemand gevonden 

met een bijzondere aura. De volgen-

de dag verscheen V.K. Desikacharya, 

een Brahmaan, met zijn 13-jarige 

zoon Rajagopal. Toen CWL de jongen zag, was er 

meteen een wederzijdse verstandhouding.  

Later werd Rajagopal een grote scholenbouwer. 

Dichter bij ons kennen we hem als een van de lei-

ders van de Orde van de Ster in Ommen. 

Onzichtbare helpers 

Wanneer iemand onverwacht komt te sterven, 

bijvoorbeeld in een brand, een natuurramp of bij 

een moord, is hij er vaak niet meteen van bewust 

dat hij dood is. Stilaan komt dat inzicht, bijvoor-

beeld doordat hij mensen ziet, terwijl zij hem niet 

zien. Of als hij tot mensen spreekt en die lijken 

hem niet te horen. Of nog, als hij merkt dat hij zo-

maar doorheen een stenen muur stapt, enz. Voor-

al voor de materialist is dit een groot probleem. 

Wie zijn hele leven al overtuigd is dat bij de dood 

alles eindigt en nu doodleuk door de kamer loopt, 

ja, die zal nog niet meteen op het idee komen dat 

hij dood is.  

Voor al deze mensen bestaan er helpers. Soms 

zijn het overleden familieleden die hen aan gene 

zijde komen verwelkomen. Anderzijds kunnen 

het levenden zijn, die, spontaan of na speciale 

training, hun lichaam verlaten en in een subtieler 

lichaam aan de verse overledene verschijnen. Met 

veel geduld en empathie leggen ze hem dan uit 

dat hij inderdaad dood is en dat dit bovendien 

helemaal niet erg is. Deze mensen noemen we on-

zichtbare helpers. Een aantal vooraanstaande the-

osofen hebben deze taak verricht, waaronder 

Leadbeater. Hij geeft daar duidelijke helderziende 

verslagen van in zijn boek.  
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Dichter bij ons was er natuurlijk Gijsbert van der 

Zeeuw, geen theosoof, maar een zeer begaafd 

helderziende en psychometrist, die zich hier 

ook voor heeft ingezet en dat in zijn werken na-

verteld heeft. 

Occulte scheikunde 

Dit mooie voorbeeld van hoe 

helderziendheid de officie le 

wetenschap kan bevruchten, 

startte in 1895. De officie le 

wetenschap zag atomen nog 

als bolletjes. Babbitt had 

reeds een model van een atoom via spiritisti-

sche weg doorgekregen. Wat hij toen een atoom 

noemde, wordt mits kleine aanpassingen sedert 

de Occulte Scheikunde van Leadbeater en Be-

sant de ANU of Ultiem Fysiek Atoom genoemd. 

Het helderziend onderzoek naar de atomen zou 

jarenlang duren met een aantal opeenvolgende 

publicaties in artikel- en boekvorm. Aan de kant 

van de wetenschap was er natuurlijk het perio-

diek systeem in haar diverse vormen (thans ge-

kend als de tabel van Mendelejev), waar, door 

het spel van groepen en perioden, gaten ston-

den op plaatsen voor atomen die nog niet ont-

dekt waren, doch wel moesten bestaan. Hier de-

den CWL en AB pionierswerk in. 

Wat spectaculair is, is de bepaling, door middel 

van helderziendheid, van de massa van een 

groot aantal elementen. Massa’s die pas jaren 

later via de wetenschappelijke weg werden be-

vestigd. Ook ontdekten Leadbeater en Besant 

reeds in 1907 een aantal isotopen, dus atomen 

met evenveel protonen, maar met een verschil-

lend aantal neutronen. Pas in 1913 werd dezelf-

de ontdekking gedaan door prof. William Ash-

ton, die hiervoor de Nobelprijs kreeg… De secre-

taris van deze helderziende waarnemingen was 

C. Jinarajadasa, die alle waarnemingen netjes in 

tabellen indeelde en daardoor zelf – maar dan 

via deductieve weg – suggesties kon doen aan 

Leadbeater, die deze achteraf helderziend kon 

bevestigen. Toen in de eerste helft van de 20ste 

eeuw de subatomaire deeltjes stuk voor stuk 

werden ontdekt of bedacht, leek de occulte 

scheikunde hoe langer hoe meer onzin. Echter, 

een eeuw na de waarnemingen van Leadbeater 

hebben verschillende wetenschappers de occulte 

scheikunde met de huidige theoretische fysica 

kunnen verzoenen. 

Gedachtenvormen 

Als we denken, ontstaat er in de mentale materie 

een golf, die heel ver reikt en de algemene aard 

van de gedachte weergeeft. Tegelijk wordt de 

mentale materie in de aura van de persoon ge-

kneed tot een vorm die veel preciezer de gedach-

te weergeeft. Deze vorm noemen we een gedach-

tenvorm. Aangezien de huidige mens bijna niet 

kan denken zonder daar een emotie bij te heb-

ben, hoe klein ook, zal deze gedachtenvorm 

meestal belevendigd worden door astrale mate-

rie. Het wordt dan eigenlijk een gedachte-

gevoelsvorm. In de praktijk hanteren we gewoon 

de term gedachtenvorm.  

Nu heeft C.W. Leadbeater, samen met Annie Be-

sant, een zeer uitgebreide studie gemaakt van 

deze gedachtenvormen en hun uitwerking.  

Helderziende waarnemingen bij Ritualen 

CWL heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de 

gedachtenvormen die ontstaan tijdens liturgiee n 

en ritualen. We vermelden hieronder de Vrijmet-

selarij, de Vrij-Katholieke Kerk en het Hindoeï s-

me. 

Wordt vervolgd... 

 

 

 

 

 

 

 

Gedachtenvorm van de perfecte tempel 

 

Noten: 

1.Leadbeater, C.W.: Invisible Helpers. 

2.Babbitt, E.D.: The Principles of Light and Color, 1878 

3.Leadbeater, C.W. and Besant, A.: Thought-Forms 
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Loge Witte Lotus 
Januari 2026 

 

 
THEMA-AVONDEN & BIJEENKOMSTEN 

VAN 20u TOT 21.30u 
 

Thema-avonden gaan enkel door via  
Zoom 

 
Lezeingen op de 3de zondag van de 

maand gaan fysiek door in de lokalen  
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 

& 
kunnen ook gevolgd worden via Zoom. 

 
Studie 

 
Donderdag 08/01 & 22/01/2026 om 20o 

De Sleutel tot de Theosofie 
H.P. Blavatsky  

 
Lezing 

 
 Lezing Loge Witte Lotus &   

Loge Antwerpen 
 
Zondag 18/01/2026 om 11u.:  

Film: ‘One Fire’ 
Een nieuwe film,  een documentaire over Theosofie, Helena 
Petrovna Blavatsky,  de Geheime Leer en de verborgen in-
vloed op kunst, muziek, literatuur, opvoeding en politiek. 
Deze film os een hulde aan het 150-jarig bestaan van Theo-
sofische beweging. 
Enkel fysiek in de lokalen 

Deelname in de kosten: leden € 5, niet-leden € 10 

Informatie: loge.witte.lotus@ts-belgium.be  

of GSM +32 486 631 997 (Sabine) 

Voor informatie over de activiteiten van de  Belgische Theosofische Vereniging vzw kan 
u terecht op GSM 0486 631 997 of via email: info@ts-belgium.be 

Voor informatie over de Belgische Theosophical Order of Service kan u terecht 

op GSM +32 473 820 806 of  email: tos@ts-belgium.be 

Loge Witte Lotus 
Kalender januari 2026 

14A DI WO DO 
20:00-

VR ZA ZO 
11:00-13:00 

   1 2 3 4 
 

5 
 

6 7 8 

De sleutel 
tot de 
theosofie 

9 
 

10 
 

11 
 

12 13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17 
 

18 
One Fire 

19 20 21 22 

De sleutel 
tot de 
theosofie 

23 24 25 

26 
 

27 
 

28 29 30 31  

Theosofische Orde van Dienst 

 
 
 
 
 

De Theosophical Order of Service is een non-profit 
organisatie met afdelingen over de hele wereld. 

Onbezoldigde vrijwilligers zetten zich in voor het 
welzijn van alle levende wezens. 

De Belgische afdeling organiseert o.a. een maande-
lijkse Genezingsmeditatie. 

Deelname aan deze meditatie is enkel voor leden 
van de Theosofische Vereniging. 

Genezingsmeditatie  

Dinsdag 06/01/2026 om 20u. 
                     

Enkel via Zoom 
Zoom link:  

https://us02web.zoom.us/j/84259963781  

Voor meer informatie omtrent de programma’s van Loge Witte Lotus kunt u terecht 

op GSM +32 486 631 997 en +32 476 879 968 of 

email: loge.witte.lotus@ts-belgium.be  
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Zoom links: 
Dinsdag: https://us02web.zoom.us/j/84259963781  
Donderdag: https://us02web.zoom.us/j/84014540236  
Zondag: https://us02web.zoom.us/j/87457909864  

mailto:brussels.lodge@ts-belgium.be
mailto:info@ts-belgium.be
mailto:tos@ts-belgium.be
mailto:loge.witte.lotus@ts-belgium.be
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Belgische Theosofische Vereniging vzw 

 

 De Geheime Leer  

 

 

 
 

 

Het blijft fascinerend om het meesterwerk van Helena Petrovna Blavatsky te bestuderen. Een niet eenvoudig 

boek. Het lijkt ons dan ook belangrijk om de verschillende sessies van de cursus te vermelden. 

Zoals reeds aangegeven, bestaat de mogelijkheid om deel te nemen, zowel in Gent als in Brussel. 

In deze maand januari 2026 behandelen we  

Sessie IV - Het evolutionaire proces 

De derde fundamentele grondstelling 
 
Het universum en de mens zijn verwikkeld in een evolutionair proces. Wanneer we dit proces behandelen, komen we bij 
begrippen als de cyclus van noodzaak, rondes en ketens, en de ontwikkeling van bewustzijn door verschillende stadia 
van het bestaan. Deze onderwerpen worden bestudeerd aan de hand van geselecteerde teksten uit de Geheime Leer en 
andere theosofische bronnen van de eerste generatie. 

 

Deelnemen kan in: 

Gent - Tak Vrede - op  woensdag 07/01/2026 om 19.30u. 

De activiteit gaat door in het Kollekasteel, Groenestaakstraat 66-68, 9030 Mariakerke en is geheel gra-

tis bij te wonen.  Vanuit het Kollekasteel wordt echter gevraagd dat alle deelnemers 2 consumpties nutti-

gen en dit voor het gebruik van een zaaltje. 

 

Brussel - Brussels Lodge - op zaterdag 10/01/2026 om 13u. 

Activiteit enkel fysiek op de Hoofdzetel 

Deelname in de kosten: leden € 5, niet-leden € 10 

 

Alle informatie over deze cursus  is te bekomen via mail tak.vrede@ts-belgium.be of brussels.lodge@ts-

belgium.be of GSM +32 486 631 997 (Sabine) 

 

 
 

 
Wees nederig, 

                                                                                    als gij tot wijsheid wilt komen. 
        Wees nog nederiger 

                                                                                    als gij wijsheid bedwongen hebt. 
                                                                                              
                                                                                                          Helena Petrovna Blavatsky 
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Belgische Theosofische Vereniging vzw 

Loge Antwerpen 

Programma Januari 2026 
 

Studiemomenten  

Dinsdagen 06 & 20/01/206 van 11u tot 14u. 

De Sleutel tot de theosofie 

Na publicatie van De Geheime Leer, het meesterwerk van  Blavatsky vroeg men haar om een eenvoudig 

boekje over de tijdloze wijsheid te schrijven. Ze reageerde hierop met De Sleutel tot de theosofie, ge-

schreven in vraag-antwoordvorm. Vragen waar ze o.a. op ingaat zijn: Wat is theosofie? Wat is karma? Is 

karma ooit onverdiend? Wat is reïncarnatie? Wat reïncarneert er? Waarom herinneren we 

ons onze vorige levens niet? Wat gebeurt er na de dood? Wat is het verschil tussen ziel en 

geest? Wat is praktische theosofie? Wat is het beleid van de Theosophical Society? Wat 

maakt iemand tot theosoof? Wie zijn de mahatma’s? Ze besluit met een visie op de toekomst 

van de TS. Achterin is een uitgebreide woordenlijst opgenomen.. 

Enkel fysiek in de lokalen. 

Bij deelname, graag lunchpakket meebrengen. Koffie, thee en water beschikbaar. 

Deelname in de kosten: leden € 5, niet-leden  € 10. 

Informatie: loge.antwerpen@ts-belgium.be of GSM +32 476 879 968 

 

                 Lezing in samenwerking met Loge Witte Lotus 

Zondag 18/01/2026 om 11u. 

                                                             ‘One Fire’ 

Een nieuwe film,  een documentaire over Theosofie, Helena Petrovna Blavatsky,  de Geheime Leer en de verborgen in-
vloed op kunst, muziek, literatuur, opvoeding en politiek. Deze film os een hulde aan het 150-jarig bestaan van Theosofi-
sche beweging. 

 

Enkel fysiek in de lokalen  

Deelname in de kosten: leden € 5, niet-leden € 10 

Informatie: loge.antwerpen@ts-belgium.be  

of GSM +32 486 631 997 

Genezingsmeditatie. 

Een dergelijke meditatie is in onze chaotische wereld zeker een nuttig instrument om, samen 

met onze onzichtbare helpers, het leed en lijden van alle levende wezens te verzachten. 

De Genezingsmeditatie gaat door op dinsdag 07/01/2026 om 20u.  

ENKEL  ZOOM. 

Zoom link:  https://us02web.zoom.us/j/84259963781  

Deelname enkel voor leden van de Theosophical Society. 

Alle informatie is te bekomen op mailk tos@ts-belgium.be 
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Belgische Theosofische Vereniging vzw 

Loge Open Paradigma 
        Website: www.openparadigma.org 

Programma  

Januari 2026 
 

 

Zondag 11/01/2026 om 11u.: lezing 

Het ontstaan van het universum, esoterisch bekeken 

 

Dinsdag 13/01/2026 om 20u.: thema-avond 

Frederik van Eeden:  

                                                      De Kleine Johannes 
Deze avond lezen en bespreken we dit spirituele boek 

 

Dinsdag 27/01/2026 om 20u.: thema-avond 

Inspirerende teksten 

Tijdens deze bijeenkomst lezen en bespreken we inspirerende teksten, zoals deze van 

Jinaradjadasa en anderen. 

 

Iedereen van harte welkom om deel te nemen aan onze activiteiten! 

Inkom voor alle activiteiten: leden € 5, niet-leden € 10. 

Alle informatie is te bekomen via mail loge.open.paradigma@ts-belgium.be of 

open.paradigma@gmail.com of  via GSM +32 474 325 338  

Facebook: https://www.facebook.com/Loge-Open-Paradigma-Theosofische-Vereniging-

1599627713631244 

 
     
 
                
  
 
     O verborgen leven, trillend in elk atoom. 
    O verborgen licht, stralend in elk wezen, 
    O verborgen liefde, alles omvattend in één zijn. 
    Moge ieder die zich één voelt met U, 
    Zich daarom één weten met elk ander. 
         
                   Annie Besant 
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         Loge Witte Lotus & 

                                                  Loge Antwerpen  

 

Uitnodiging 

Zondag 18 januari 2026 om 11u. 

 

 

 

 

 

 

Een hulde aan het 150-jarig bestaan van de Theosofische beweging 

One Fire 

Een nieuwe film,  een documentaire over Theosofie, Helena Petrovna Blavatsky,  de Geheime Leer en de 
verborgen invloed op kunst, muziek, literatuur, opvoeding en politiek.  
 

Activiteit enkel fysiek in de lokalen Milisstraat 22 te 2018 Antwerpen  
 

Iedereen van harte welkom om, samen deze prachtige documentaire te bekijken en te bespreken. 

Deelname in de kosten: leden € 5, niet-leden € 10 

Verdere informatie: loge.witte.lotus@ts-belgium.be & Loge.antwerpen@ts-belgium.be  

of GSM +32 486 631 997 (Sabine) 
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