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De Theosofische Vereniging kent de volgende doeleinden:  

  Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, 
zonder onderscheid van  ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur. 

 Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte 
en wetenschap. 

 Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de ver-
mogens die in de mens latent aanwezig zijn. 

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van 
denken na. Ze verwelkomt als leden al diegenen die de drie doelstellingen kun-
nen onderschrijven en die bereid zijn haar Statuten te respecteren.   
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Mission Statement of the Theosophical Society 

To serve humanity by cultivating en ever-
deepening understanding and realisation of 
the Ageless Wisdom, spiritual Self-transfor-
mation, and the Unity of all Life.” 

 

Missie van de Theosophical Society (Adyar)  

Het dienen van de mensheid door het ontwik-
kelen van een zich steeds verdiepend inzicht 
in, en verwerkelijking van de tijdloze wijs-
heid, spirituele zelf-realisatie en de eenheid 
van alle leven. 
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The Theosophical Society 

 
De Theosophical Society werd opgericht te New York op 17 November 
1875 door Helena Petrovna Blavatsky, Kolonel Henry Steel Olcott, Wil-
liam Quan Judge en anderen.  
Haar internationaal hoofdkwartier is gevestigd te Adyar (Chennai), In-
dia. Het is een ontmoetingsplaats van zoekers naar waarheid en heeft 
afdelingen in vele landen over de hele wereld. Website: www.ts-adyar.org 

 

In Naarden, Nederland, is, in een prachtige en bosrijke omgeving, het Europees Internatio-
naal Theosofisch Centrum (I.T.C.) gevestigd.  
Informatie over activiteiten - website: www.itc-naarden.org 

 

De Belgische Theosofische Vereniging vzw 

De Belgische Sectie van de Theosophical Society werd opgericht op 7 juni 1911. Haar hoofd-
zetel is gevestigd in Brussel en momenteel zijn er afdelingen te Antwerpen, Brussel en Gent.  
Net als de Belgische Sectie organiseren alle afdelingen met grote regelmaat voordrachten en 
studiethemabijeenkomsten en sommige, waaronder die in Antwerpen en Brussel, beschikken 
over een eigen bibliotheek.  

De voornaamste taak van de vereniging bestaat erin gelijkgestemde mensen bij elkaar te bren-
gen en hen te stimuleren in hun zoekproces naar waarheid. 

Voor alle informatie over de verschillende afdelingen en hun programma, kan u contact opne-
men via email: info@ts-belgium.be of telefonisch: +32 476 879 968 en +32 486 631 997.  

Alle links, nationaal en internationaal, zijn te vinden op de nationale website: www.ts-belgium.be, alsook op de 
website van Loge Witte Lotus: www.logewittelotus.be 

 
 

                                    Loge Witte Lotus 
 
Bijeenkomsten: Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 

Secretariaat:  Molenkouter 13 Bis, 2890 Puurs-Sint-Amands 
Telefoon:  (0476) 879 968 of (0486) 631 997 
Bankgegevens:  IBAN BE88 7340 4396 3641  - tnv Loge Witte Lotus FV  
Internet:  http://www.logewittelotus.be & Facebook 
E-mail: info@logewittelotus.be & loge.witte.lotus@ts-belgium.be 
 

Deelname in de kosten activiteiten: 

Thema-avonden: leden: vrijwillige bijdrage - niet-leden: € 3 

Zondaglezingen: leden € 3 - niet-leden: € 7 

 

 

Bescherming Persoonsgegevens: Alle informatie betreffende de Wet op de Privacy en de persoonsgegevens is te bekomen via mail: info@ts-blgium.be of per brief, 
gericht aan de Belgische Theosofische Vereniging vzw, tav Sabine Van Osta, Geuzenplein 8 te 1000 Brussel.  

 

Vrijheid van denken 
De Theosophical Society heeft zich wijd en zijd over de wereld verspreid en leden van alle religies zijn en worden er lid van 
zonder dat ze de specifieke dogma's, leringen en geloofsovertuigingen van hun eigen geloof opgeven. Daarom is het wenselijk 
het feit te benadrukken dat er geen enkele lering, geen enkele mening is, door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in enig 
opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door enig lid mag worden 
aangenomen of verworpen. Instemming met haar drie doeleinden is de enige voorwaarde  voor lidmaatschap. 

Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn leringen of opvattingen op te leggen aan 
leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich te verbinden aan elke school van denken welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij 
heeft geen recht om die keuze aan een ander op te dringen. 

Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar gemaakt worden of het stemrecht verlie-
zen wegens enige opvatting die hij/zij heeft of wegens het lid zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. Me-
ningen of opvattingen geven geen recht op voorrechten en kunnen evenmin aanleiding zijn om strafmaatregelen te nemen. 

De leden van de 'General Council' vragen elk lid van de Theosophical Society ernstig om deze fundamentele principes van de 
Theosophical Society te verdedigen, te handhaven en er naar te handelen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden 
op vrijheid van denken en van meningsuiting, binnen de grenzen van hoffelijkheid en rekening houdend met anderen. 
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uiterlijke gaat u verder met het beoefenen van 
de eigenschap van het bijeenbrengen, die het 
speciale voorrecht is van dat stadium van evolu-
tie waarin wij alles bestuderen van binnenuit.  

Een ontwikkeling die naar e e n kant neigt neigt 
ertoe steeds eenzijdiger te worden. Wij hebben 
dat in evenwicht brengen van eigenschappen 
nodig, dat ‘naar binnen kijken’ wat wij intuï tie 
noemen, hetgeen betekent dat we de levens-
kracht herkennen die zich ontplooit met piep-
kleine verschillen in elk soort verschijnsel.  

Die eigenschap is latent in de meeste mensen. De 
ontwikkeling ervan wordt nagestreefd door de 
studiemethode van de ashrama en wordt gesti-
muleerd door de sfeer waarin u hier in Adyar 
woont. Wanneer u dat werk hier gedaan hebt, 
zou u dat met u mee moeten nemen naar uw di-
verse landen van herkomst, en overal ter wereld 
kleine brahmavidya ashrama’s opzetten.  

Het was een deel van de oorspronkelijke bedoe-
ling van de ashrama dat hij mensen zou uitzen-
den die de theosofie zouden aanbieden aan de 
uiterlijke wereld in een zodanig licht dat er intel-
lectueel en moreel respect voor zou ontstaan. 
Wij hebben sprekers gehad in de TS bij wie de-
votie de overhand kreeg op kennis en die vaak 
onmogelijke aannames deden vanwege het ge-
brek aan de kennis die meestal verkregen wordt 
door langdurig onderwijs. Dit is een moeilijkheid 
in de beginstadia van alle bewegingen. Mensen 
die in staat zijn de betekenis ervan te vatten 
worden er sterk door aangetrokken en zij willen 
vanzelfsprekend met degenen om hen heen de-
len wat zij zo waardevol hebben gevonden. Maar 
ze dienen te bedenken dat zij uitgaan in een we-
reld vol hoogopgeleide mensen die heel snel hia-
ten en vergissingen zullen zien door de nauwge-
zette opleidingsvorm die te vinden is in alle be-
schaafde landen.  

Dat idee van het opleiden van sprekers werd 
overschaduwd door de ontwikkelingen van het 
werk van de ashrama. Het zal, hoop ik, uiteinde-
lijk vele goed opgeleide sprekers opleveren, en 
hen ook uitzenden vol van de geest van toewij-
ding aan een hoog ideaal dat het denkvermogen 
verlicht alsook het hart verwarmt. In de 
Upanishad staat dat het Zelf niet bereikt kan 
worden door kennis, noch door devotie. Als de 
Upanishad daar ophield zouden we ons mis-

Brahmavidya Ashrama, Adyar 
Annie Besant 

Als we naar de wereld 
kijken, zoals wij theo-
sofen dat doen, name-
lijk als een steeds toe-
nemende ontplooiing 
van het goddelijk le-
ven, waaraan het zijn 
oorsprong dankt, lijkt 
het mij tamelijk voor 
de hand liggen dat een 

bestudeerder van de goddelijke wijsheid in 
staat zou moeten zijn voor een groot deel de 
resultaten die door deskundigen verkregen 
zijn, bijeen te voegen. Enkele leden van de 
Theosophical Society (T.S.) die zich toege-
legd hebben op een studie van de manieren 
waarop dat bijeen voegen bereikt kan wor-
den, zouden de hele wereld een dienst van 
haast onschatbare waarde kunnen bewij-
zen.  

De kennis van Brahman waarnaar gezocht 
wordt in zo’n ashrama als deze is bedoeld om 
een glimp op te vangen van het goddelijk plan, 
en door die glimp in staat te zijn het hele veld 
van de ontplooiing van goddelijkheid, in iedere 
afdeling van het leven in ieder stadium dat we 
zien in onze wereld, te belichten. Men kan zich 
bestudeerders voorstellen op een veel hoger 
niveau die als hun gespreksonderwerp niet al-
leen een bepaalde wereld hebben, maar een 
keten van werelden of een heel systeem, en 
met steeds verder uitdijende kennis die steeds 
grotere gebieden van een onmetelijke manifes-
tatie omvat. Wij kunnen ons voorstellen dat wij 
dit beginnen te doen in het hart van de TS, 
waarbij wij niet alleen, zoals we zo uitgebreid 
gedaan hebben, technische religie in haar di-
verse vormen bestuderen, maar elk gebied van 
het leven theosofiseren, hetgeen betekent het 
licht van de goddelijke wijsheid werpen op alle 
aspecten van manifestatie binnen wat de logici 
noemen ‘het universum van het logisch den-
ken’. 

De studenten van de brahmavidya ontwikkelen 
die hogere eigenschap die beter in staat is de 
dingen van binnenuit te bestuderen dan van 
buitenaf sneller dan in de gewone loop van de 
natuur. Ik bedoel niet dat u de uiterlijke studie 
moet opgeven, maar vanuit de studie van het 
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schien hopeloos voelen, maar zij eindigt met te 
zeggen dat het Zelf bereikt kan worden door 
kennis, gepaard aan devotie, en dit is eigenlijk 
waar we naar streven in de Asrama.  

Een zekere hoeveelheid kennis wordt gevraagd 
van diegenen die hier komen studeren. Zij moe-
ten opgeleid zijn in de gewone zin van het 
woord. Het heeft geen zin dat iemand aan de 
ashrama komt studeren die niet tamelijk ver-
trouwd is met het algemene kennispeil dat ge-
boden wordt aan de hogere opleidingen van het 
land waar de toekomstige student vandaan 
komt. Er wordt een redelijke kennis van de al-
gemene literatuur over de te bestuderen onder-
werpen verondersteld. De waarde van de voor-
drachten hangt samen met het feit dat zij een 
brede lichtstraal werpen over de massa details 
en alle onderliggende verbanden aantonen. De 
studie begint in de hogere regionen, waar het 
leven gezien wordt in zijn eenheid, en biedt dan 
een classificatie van de kanalen waarin het le-
ven in diversiteit uitvloeit. Het lijkt misschien 
een hopeloze taak om met de massa details om 
te gaan, zelfs maar volgens e e n bepaalde lijn. 
Maar als u bovenaan begint, kunt u naar bene-
den werken naar het bijna oneindige aantal ver-
schijnselen en daardoorheen een gouden draad 
volgen die als gids fungeert en die eindigt in elk 
speciaal verschijnsel na talloze onderverdelin-
gen. 

 Iets te bereiken van de houding van de para 
vidya, de hoogste wetenschap, betekent dat je 
het vermogen verwerft om licht te werpen op 
het geheel van de apara vidya, de dingen die 
door e e n persoon aan een ander geleerd kun-
nen worden. Zij die hun eigen onderzoek kun-
nen doen in de diepten van hun eigen geest 
merken dat zij een leidraad hebben gekregen 
die hen tot gids dient op elk willekeurig gebied 
van het menselijk leven. De apara vidya (of la-
gere kennis) kan onderwezen worden, maar de 
para vidya is de kennis van Dat waardoor alle 
dingen gekend worden. Verwerf een beetje van 
die hogere kennis en u hebt de leidraad tot het 
doolhof van kennis dat in de vroege dagen van 
de Grote Mysterie n bereikt kon worden vanaf 
het stoffelijke niveau.  

Het is een pregnant feit dat de verscheidene 
wetenschappen begonnen met bepaalde stu-
dies, die Europa vanwege onvoldoende kennis 
verwierp, maar die nu langzamerhand terugko-
men. Ze begonnen met astrologie en werkten 

door naar astronomie, met alchemie en werkten 
door naar scheikunde. 

Bij uw studie in de brahmavidya ashrama hebt u 
altijd die lamp van de para vidya in uw hand. U 
hebt de brahmavidya afgezocht langs haar beide 
lijnen, maar u hebt nooit het hoogste losgelaten, 
waarvan slechts weinig kennis al het lagere ver-
licht.  

Wanneer u terug bent in uw eigen land is het e e n 
van de plichten van de oudere studenten om 
veelbelovende studenten te vinden, en hen iets te 
vertellen over de waarde van het hierheen ko-
men, indien mogelijk voor twee sessies. Zij die de 
speciale waarde van het werk van de ashrama 
beseffen, zouden de kennis ervan aan anderen 
moeten uitdragen… Wij moeten niet alleen aan de 
theosofie denken als een individuele zoektocht 
naar God, of als een verzameling van bepaalde 
leerstellingen die u in alle religies vindt, maar als 
inspiratie en licht. Ik heb lang geleden de bereid-
heid gezien waarmee theosofen een centraal idee 
halen uit een verzameling details. Zij lijken een 
grotere mate van open denkvermogen te hebben 
dan de doorsnee goed opgeleide persoon, de be-
reidheid een nieuw denkbeeld en de invloed er-
van op andere ideee n te erkennen.  

De doorsnee mens maakt 
zich een deel van een 
idee eigen, denkt dat het 
fragment het geheel is, en 
wordt controversieel. Wij 
zouden sprekers en 
schrijvers moeten uitzen-
den om les te geven op een niet-controversie le 
manier; niet door kritiek te hebben op de mening 
van anderen, maar door zoveel van de waarheid 
te vertellen als zij kunnen bevatten en deze ach-
terlaten om haar eigen natuurlijke effect te heb-
ben op het denkvermogen van hen die niet eer-
der kennis gezien hebben als e e n geheel. De we-
reld zoals wij die kennen is een puzzel. Misschien 
krijgt u twee stukjes die u doen wanhopen of u 
een derde stukje vindt dat erbij past, maar onder-
zoek zal vaak naar het derde stukje leiden. Een 
van de resultaten van de studie in de brahma-
vidya ashrama zou moeten zijn het open denk-
vermogen dat een waarheid die iemand anders 
heeft, erkent, niet als lijnrecht in tegenspraak met 
uw eigen waarheid, maar als complementair aan 
alle andere waarheden. De schijnbare hiaten be-
staan in onze onwetendheid. Men wordt steeds 
zekerder van dat grote feit naarmate men meer 
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kennis krijgt bij het omhoog stijgen. Men neigt 
steeds minder tot controverse en meer tot het 
spreken over de waarheid die wij hebben, zo 
sympathiek als wij kunnen, waarbij wij de pun-
ten naar voren brengen die we gemeen hebben 
met anderen en deze punten algemeen maken 
ter verdere vooruitgang naar de ultieme waar-
heid. 

 

Uit: The Theosophist, juni 2005  
Theosofia augustus 2008 

Vertaling: A.M.I. 
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Annie Besant 

Compilatie van teksten uit meerdere van haar boeken en lezingen 
(Zie: Les bases du monde nouveau - Adyar 1944)   

WE MOETEN VREDE EN MEDEDOGEN  

VERSPREIDEN 

Deze vriendelijke geestestoestand die we bij 
een paar individuen van ons ras aantreffen, zou 
voor iedereen gemeenschappelijk kunnen wor-
den - en zal dat ook worden. Hoewel een voor-
bijgaand verlangen onvoldoende is om ons te 
ontdoen van neigingen die we gedurende dui-
zenden eeuwen hebben verworven, kunnen we 
beginnen ze te verzwakken door bereidwillig 
onze plaats in de Natuur te accepteren en te be-
sluiten daar te blijven. Door te begrijpen dat we 
boodschappers van vrede moeten zijn en geen 
oorlogszuchtigen, dat we de komst van een ho-
ger leven moeten bevorderen en niet de komst 
van de Dood; door ook te begrijpen dat zorge-
loosheid een misdaad is en dat wanneer we 
evolutie verhinderen of vertragen, we tegen de 
wet van God ingaan. Iedereen die dit erkent en 
ernaar handelt, doet tenminste wat hij kan om 
vrede en mededogen op aarde te verspreiden 
en de komst van een tijd te bespoedigen waarin 
we allemaal zullen samenwerken voor het wel-
zijn van de gemeenschap. Geï soleerde actie 
helpt om het tij van de publieke opinie in de 
goede richting te sturen. De vrijwillige aanvaar-
ding van de Wet van Liefde, zelfs door een paar 
honderd mensen, zou een merkbaar verschil 
maken. De leden van de Theosofische Vereni-
ging zouden van hun kant op zijn minst deze 
voor de hand liggende plicht moeten vervullen 
en geen platitudes moeten verkondigen over de 

Broederschap terwijl ze de realiteit ervan veron-
achtzamen. 

... Een man die de evolutie probeert te helpen zou 
niet vernietigen wat relatief permanent is in een 
boom. Hij zou die delen van de boom die zichzelf 
voortdurend vernieuwen gebruiken om zijn ei-
gen leven in stand te houden. Noch zou het ooit, 
hetzij door onvoorzichtigheid of onverschillig-
heid, of omdat het ontbreekt aan een gevoel van 
zijn plicht als een bewuste kracht in de natuur, 
onnodige destructieve handelingen plegen. 

Het feit dat zo veel mensen, wanneer ze op het 
platteland zijn, handelen als agenten van vernie-
tiging lijkt misschien onbelangrijk, maar het is 
belangrijk: ze snijden bloemen die ze niet nodig 
hebben en gooien ze vervolgens weg; ze koppen 
anderen af terwijl ze gaan. Op deze manier be-
vredigen ze hun verlangen om ongemak en lijden 
toe te brengen aan deze lagere vormen van be-
wustzijn. Er zal lichtvaardig geantwoord worden 
dat bloemen geen zintuigen hebben; maar het is 
niettemin een feit dat deze handelingen hen vaag 
lijden veroorzaken, dat onnodig is en hen enkel 
wordt toegebracht door luiheid en achteloos-
heid. Deze levende wezens hadden kunnen blij-
ven genieten van de lucht, de regen, de zonne-
schijn, in plaats van dit zware gevoel van lijden 
te voelen, en door dit kleine onrecht vergroot de 
mens onnodig de donkere en ongelukkige kant 
van de natuur. Is het niet mogelijk om door het 
landschap te wandelen en gewoon te genieten 
van het schouwspel van haar schoonheid, zonder 
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sporen achter te laten? Waarom moeten we in 
staat zijn om de doortocht van mensen door vel-
den en bossen te ontdekken door het spoor van 
vernieling te volgen dat ze onderweg hebben 
gemaakt, door de struiken die ze hebben gebro-
ken, door de bloemen die ze hebben geplukt en 
vervolgens op het stoffige pad hebben gegooid 
waar ze klaar zijn met het uitademen van hun 
leven? Waarom doen ze kwaad en niet goed, 
waarom vernietigen ze in plaats van het leven te 
verbeteren, wat aantoont dat ze niet begrepen 
hebben wat de mens voor de natuur betekent 
en hoeveel sneller de evolutie zou kunnen ver-
lopen als ze vrienden en medestanders waren in 
plaats van vernietigende krachten. 

 

ASTRAAL STANDPUNT 

Het is zo duidelijk dat het doden van dieren om 
hun vlees te verorberen een belediging is voor 
alle menselijke gevoelens, dat men zich bijna 
schaamt om dit te vermelden in een krant die de 
mens beschouwt als de regisseur van de evolu-
tie. Als je iedereen die vlees eet mee zou kunnen 
nemen naar een slachthuis en ze getuige zou 
kunnen laten zijn van de kwellende angst van de 
doodsbange slachtoffers als ze naar de plek 
worden geleid waar ze met een slag van het mes 
of de hamer zullen worden gedood; als je ze lan-
ge tijd de geur van het bloed zou kunnen laten 
inademen waarmee deze inrichtingen zijn door-
drenkt; Als men hun een astraal visioen zou 
kunnen geven dat hen in staat zou stellen om de 
wezens te zien die bijeenkomen om van deze 
uitademingen te genieten alsof het een feest-
maal is, en om getuige te zijn van het spektakel 
van de angst en afschuw van de geslachte dieren 
wanneer ze in de astrale wereld aankomen, van-
waar deze stromen van angst en afschuw stro-
men die zich dan in steeds hernieuwde stromen 
onder de wezens van de aarde verspreiden en 
die dieren en mensen van elkaar scheiden; als 
men hen deze ervaringen zou kunnen laten 
doorleven, zouden ze tenminste voor altijd ge-
nezen zijn van de smaak van vlees. 

Er kan tenminste iets gedaan worden om de si-
tuatie te verbeteren: de plicht van de mens moet 
duidelijk uitgedrukt worden in de vorm van een 
ideaal naar de verwezenlijking waarvan alle we-
zens kunnen werken in de mate die de denk-
beeldige armoede van hun krachten toelaat. Ze 
zouden, vanaf nu, alle vormen van jacht kunnen 
afzweren; ze zouden de wreedheid van het 

slachten van voedseldieren tot een minimum 
kunnen beperken en ze zouden - en hiervoor 
zouden vooral vrouwen verantwoordelijk zijn - 
kunnen weigeren om de vachten en veren van 
gedode dieren als sieraad te gebruiken. 

Als deze slechte daden gestopt konden worden, 
als alle weldenkende mensen ze afkeurden, dan 
zouden de overtreders snel het gewicht van de 
publieke afkeuring voelen. Dat zou het begin zijn 
en kinderen die in die sfeer opgroeien zouden in 
staat zijn om te doen wat hun ouders niet voor 
mogelijk hielden. 

Deze verandering moet ooit komen. De tijd zal 
komen, op onze planeet, dat de mens niet langer 
zal handelen zoals hij in het verleden deed, zoals 
hij nu nog steeds doet. We zullen niet altijd kan-
nibalen blijven die zich voeden met het bloed 
van onze zwakkere broeders, die veren plukken 
van de lichamen van levende of dode dieren om 
onszelf ermee te tooien, die hun doortocht over 
de wereld markeren met skeletten en verwoeste 
velden. We zullen uit dit stadium van degradatie 
evolueren en in de komende jaren zullen we le-
ven in termen van vriendschap met alles om ons 
heen. We zullen de aarde bewandelen als gidsen 
van evolutie, als instructeurs en ondersteuners 
van wezens wiens intelligentie inferieur is aan 
de onze. Door loyaal onze nobele plichten te ver-
vullen, zullen we alle levende wezens helpen om 
te stijgen zoals wij stijgen, en we zullen zo de 
voortgang van de evolutie versnellen, in een ma-
te die vandaag de dag nog steeds onberekenbaar 
is, door onszelf te bevrijden van onze kwade in-
stincten op een manier die vandaag de dag zou 
lijken op iets uit een sprookje. 

... We kunnen de evolutie 
vertragen; we kunnen haar 
niet stoppen. Er zijn krach-
ten die werken voor univer-
sele Liefde, compassie en 
vriendschap. Zij zijn sterker 
dan wij, in onze blindheid 
en onwetendheid, en zij zul-
len zeker hun weg gaan. De tijd zal komen op 
aarde wanneer alle levende wezens liefhebben, 
wanneer iedereen zal proberen goed te doen 
voor anderen, wanneer niemand bang zal zijn 
voor zijn naaste. Deze Krachten, machtiger dan 
menselijke krachten, werken aan deze evolutie. 

Ze kunnen een tijdlang worden tegengewerkt, 
omdat ze de menselijke wil niet kunnen afdwin-
gen. We kunnen obstakels op hun pad leggen, die 
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hen zullen vertragen. Maar omdat Hun Liefde 
onsterfelijk en eeuwig is, net als Hun macht, zal 
Hun werk uiteindelijk worden volbracht en 
doorgevoerd tot in de perfectie. Onze planeet 
zal door de ruimte rollen als een wereld van 
vreugde in plaats van een wereld van verdriet; 
de vormen zullen mooi zijn, de kleuren schitte-
rend; niemand zal doden om te bezitten. Dit is 
het lot, het zekere lot dat voor ons ligt. Waarom 
zouden we het dan nu niet accepteren, aange-
zien we het in de loop van de tijd zullen moeten 
accepteren? Waarom zouden we in deze dagen 
van haat geen mededogen om ons heen ver-
spreiden? Overal waar een ziel leeft die de 
Meesters herkent en hun namen fluistert, laat 
die ziel, in zijn nederige mate, een weerspiege-
ling zijn van hun onmetelijke mededogen. Hoe-
wel wat in Hen is een oceaan is en wat in ons is, 
in het begin slechts een dunne stroom is, moge 
deze stroom zijn bevruchtende kracht over de 
wereld verspreiden, totdat de woestijn van de 
wereld zich verheugt en bloeit als een roos. 

 

THEOSOFIE, HERAUT EN BOODSCHAPPER 

De Theosofische Vereniging is een ambassadeur 
van de Grote Witte Loge en is de boodschapper 
op Aarde van de Koning van de wereld, gezon-
den om zijn volk te helpen en te verlichten. 

Dit is een van de doelen van de Theosofische 
Vereniging... zoals mij verteld is door de Mees-
ter die deze samenkomst van een ras tot stand 
moet brengen... Selectie van gedachten, eerder 
dan selectie van lichamen, de gedachte is die 
van de Menselijke Broederschap, die geï ncar-
neerd zal worden in ons zesde Wortelras; een 
coo peratieve en niet-competitieve beschaving; 
een broederlijke beschaving waarvan de uitbui-
ting van de zwakken door de sterken zal wor-
den uitgesloten. 

... Dit is een van de doelen van de Theosofische 
Vereniging, en hoewel er velen zijn die het niet 
geloven, doet het er niet toe, omdat het deel uit-
maakt van het Goddelijke Plan. 

Het werk van de Hie rarchie is alomvattend, 

raakt alle landen en gebruikt alle vormen die 
daarbij passen, en de Theosofische Vereniging is 
de Heraut en boodschapper van de Hie rarchie 
aan de wereld. Haar eerste taak in elk land is het 
doen herleven van de religie of religies van dat 
land, de eerste en onmisbare basis van alle 
groei. 

Wij geloven dat spiritualiteit het belangrijkste 
kenmerk van de toekomstige beschaving zal zijn 
en dat het religie, wetenschap, kunst en samen-
leving zal domineren. We kunnen redelijkerwijs 
hopen dat naarmate deze spiritualiteit zich ver-
spreidt, zij de toekomstige beschaving vorm en 
gestalte zal geven; we kunnen redelijkerwijs ho-
pen dat een steeds grotere eenheid zich zal ma-
nifesteren op het gebied van religie; dat op het 
gebied van wetenschap nieuwe onderzoeksme-
thoden zullen worden gevonden, nieuwe denk-
vermogens, dat in het rijk van de geest nobelere 
idealen, hogere inspiraties, zich zullen manifes-
teren en dat in de samenleving spiritualiteit zich 
zal manifesteren en de fundamenten zal leggen 
van een samenleving die gebaseerd is op opoffe-
ring, gebouwd is op zelfbeheersing en waarvan 
het uiteindelijke doel en de verwezenlijking 
Broederschap zal zijn. 

Theosofie richt zich tot alle religies als bood-
schapper van vrede. Zij wil geen van de gelovi-
gen uitsluiten van de religie die zij belijden. Haar 
eerste taak, om de weg te bereiden voor de toe-
komstige beschaving, is daarom te proberen een 
Broederschap van religies tot stand te brengen, 
zonder een van hen te vernietigen of te ver-
zwakken, maar door zo te handelen dat zij zus-
ters zijn en geen rivalen, zodat zij allen de ver-
wantschap erkennen die hen verenigt en zodat 
zij een krachtige familie worden in plaats van 
elkaar te bestrijden en geloven te isoleren. 

Deze broederschap van religies zal van veel gro-
tere waarde zijn voor het menselijk ras dan e e n 
religie alleen ooit zou kunnen zijn. Net zoals 
licht verdeeld is in de kleuren die al zijn schoon-
heid geven aan de natuurlijke wereld om ons 
heen, en net zoals deze kleuren, waarvan we we-
ten dat ze afgeleid zijn van wit licht, weer kun-
nen samensmelten tot wit licht, zo is het ook 
met religie. De grote waarheden, de grote deug-
den, zijn slechts Ee n; het grote witte Licht van 
Waarheid. En de Waarheid, die door het prisma 
van onze intelligentie gaat, is verdeeld in meer-
dere religies, die elk hun eigen kleur uitstralen. 
Dan roept het prisma van de geest ze terug naar 
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zichzelf en smelten ze weer samen in de een-
heid van Waarheid. 

Theosofie bereidt de komst voor van deze ge-
meenschappelijke spirituele religie, de ene god-
delijke Wijsheid, waarvan alle religies van de 
wereld zullen erkennen dat zij takken zijn, ter-
wijl de wortels en de stam van de waarheid 
slechts Ee n zijn. Dit is dan ook de grote taak die 
de Theosofie in de toekomstige beschaving 
moet vervullen. En daarom zei een van haar 
vroegste leringen dat zij de hoeksteen van de 
religie van de Mensheid zou zijn. Want de reli-
gie van de Mensheid zal die Broederschap van 
religies zijn die ik heb beschreven, waarin geen 
enkele religie zal worden afgeschaft, omdat el-
ke religie iets van zichzelf heeft, maar waarin 
alle religies als e e n zullen worden beschouwd, 
omdat zij dezelfde Waarheid in verschillende 
vormen geven. 

WIJ MOETEN 

... de fundamenten leggen van 
een beschaving waarvan de 
sleutel Broederschap zal zijn, 
niet alleen de Broederschap 
van de mens, maar de univer-
sele Broederschap, die de la-
gere koninkrijken van de Na-
tuur zal omvatten, het ondermenselijke, opklim-
mend naar het Licht, evenals het hogere konink-
rijk, het bovenmenselijke, dat de wonderbaarlij-
ke hoogten van verblindende glorie zal berijden 
totdat het zichzelf verliest in de "overmaat van 
Licht". 

 

 

Belgische Theosofische Vereniging vzw 

Uitnodiging 

Nationale Opening activiteitenjaar 2023-2024 

 

Zoals de voorbije jaren wordt ook dit jaar het activiteitenjaar geopend door de Belgische Nationale 

Sectie. Dit jaar iets later dan gebruikelijk maar we wensen iedereen uit te nodigen op 

Zaterdag 7 oktober 2023 om 15u. 

Afspraak op de Hoofdzetel, Geuzenplein 8, 1000 Brussel 

We hopen u talrijk te kunnen verwelkomen en wensen u nog heel fijne dagen. 

Broederlijke groeten 

Bestuursorgaan 

O Verborgen Leven, trillend in elk atoom;  

O Verborgen Licht, stralend in ieder wezen;  

O Verborgen Liefde, alles omvattend in Een Zijn;  

Moge ieder die zich een voelt met U,  

Zich daarom ook een weten met elk ander. 

Aanroep Annie Besant - 1923  
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Loge Witte Lotus 
Oktober 2023 

THEMA-AVONDEN & BIJEENKOMSTEN 
VAN 20u TOT 21.30u 

Thema-avonden gaan door in de  
Milisstraat 22 te 2018 Antwerpen  

&  
kunnen ook gevolgd worden via Zoom  

 

05 &19/10: Leringen over leerlingschap 
Leringen over Leerlingschap is een be-
commentarieerde verzameling uitspra-
ken uit De Mahatma Brieven aan A.P. 
Sinnett (1923), rond het thema mees-
ter/leerling. Behandeld worden de ver-
eisten voor het spirituele pad.  
 

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/84014540236  

 

 

12 & 26/10: Zoek naar de weg 
Deze voorschriften gelden voor alle disci-
pelen. Houd u er aan. 
Zo begint dit boekje, samengesteld door 
Rohit Mehta. Hij schreef hierin zijn ge-
dachten bij de studie van Licht op het 
Pad van Mabel Colins. 
De verschillende versgroepen, waaruit 
de oorspronkelijke tekst bestaat, worden 

achtereenvolgens besproken: de inhoud van Licht op 
het Pad is nl. in haar geheelheid opgenomen. 
Bij de bestudering zult u ontdekken dat er een Pad 
ook voor u kan zijn om u te helpen in onze, voor velen 
zo moeilijke tijd en toestand van alleen zijn. 
 
Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/84014540236  
  
 

Deelname in de kosten: 
Thema-avonden en voordrachten, zowel fysiek 
in de lokalen als via Zoom:  
   leden: € 5 
                                    niet-leden € 10 

 

 

Voor informatie over de activiteiten van de  Belgische Theosofische Vereniging vzw kan 
u terecht op GSM 0486 631 997 & 0476 879 968 of via email: info@ts-belgium.be 

  

Voor informatie over de Belgische Theosophical Order of Service kan u te-

recht op GSM +32 473 820 806 of  email: tos@ts-belgium.be 

Loge Witte Lotus 
Kalender oktober 2023 

MA DI WO DO VR ZA ZO 

      1 
 

2 3 4 5 
Leringen 
over leer-
lingschap 

6 
 

7 
 

8 
 

9 10 
 
 

11 
 

12 

Zoek naar de 
weg 

13 14 
 

15 
 

Synergie 

16 17 18 19 
Leringen 
over leer-
lingschap 

20 21 22 

23/30 
 

 24/31 
 

25 26 
Zoek naar de 
weg 

27 28 29 

Theosofische Orde van 

Dienst 

 
Donderdag 26/10 om 21u 

Genezingsmeditatie (enkel voor leden) 
(meteen na de studie: Zoek naar de weg) 

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/84014540236 

 

Voor meer informatie omtrent de programma’s van Loge Witte Lotus kunt u terecht 

op GSM +32 486 631 997 en +32 476 879 968 of 

email: info@logewittelotus.be & loge.witte.lotus@ts-belgium.be  

Loge Witte Lotus &  
                Loge Antwerpen 

 

Zondag 15/10/2023 om 11u. 

Voordracht 

Synergie tussen spiritualiteit, weten-

schap, kunst en natuur. 

door Guido Lamot 
 Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/87457909864 
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Loge Antwerpen 

Programma  

Oktober 2023 
 

Alle activiteiten gaan door in de lokalen  

in de Milisstraat 22 te 2018 Antwerpen.  

 

Dinsdagen 03 & 17/10: van 11u. tot 15u.:  

Stof om na te denken van A.A. Bailey 

Dit boek ‘Stof om na te denken’ is geen origineel geschrift van Alice Ann Bailey, 

maar een compilatie van al haar werken, geordend per thema. Dit heeft als voor-

deel dat men kan beslissen welke delen er gelezen worden. Thema’s zijn o.a. de 

Samenstelling van de Mens, het Stoffelijk Lichaam, het Etherisch Lichaam, Centra 

– ‘kracht’, de Aura, het Astraal Gebied, het Astraal Lichaam, Devachan, het Denk-

vermogen, het Oorzakelijk Lichaam, Antakarana, het Ego, de Ziel en de Geest. 

Tijdens de bijeenkomsten lezen we een stukje tekst, dat we dan ook bespreken. 

Wie aanwezig wil zijn, raden we aan een lunchpakket mee te brengen. Koffie en thee zijn beschik-

baar. 

 

Zondag 15/10 om 11u.: Voordracht 

Synergie tussen spiritualiteit, wetenschap, kunst en natuur 

door Guido Lamot 
  

Wie zich niet naar de Milisstraat kan verplaatsen, kan de voordracht ook volgen via Zoom. 

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/87457909864 

 
Iedereen van harte welkom! 

 

Deelname in de kosten: 

Studiemomenten: leden: vrijwillige bijdrage, niet-leden € 3 

Voordrachten: leden € 3, niet-leden € 7 

 

Alle verdere informatie over de activiteiten is te bekomen via mail: loge.antwerpen@ts-belgium.be 

of u kan ook bellen naar GSM 0476 879 968. 
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Loge Open Paradigma 

Website: www.openparadigma.org 

Programma  

Oktober 2023 
 

Alle activiteiten gaan door in de lokalen in de Milisstraat 22 te 2018 Antwerpen.  

 

Zondag 08/10/2023 om 11.00u: voordracht 

Chakra’s en Energieën 
door Stefaan Van Nuffel 

Helende Universele-centra & kanalen uit eigen ervaring, waar het instantane, onein-

dige in het eindige wervelt. 

 

Dinsdag 10/10/2023 om 20.00u: thema-avond 

Dr. Douglas Baker 
De opening van het derde oog 

Voor velen staat het derde oog gelijk met de Ajna-chakra. Dit is echt een beetje kort 
door de bocht. Dr. Douglas Baker verklaart dat het Derde Oog zijn krachten ontleent 
aan de Pijnappelklier, de Hypofyse en de Alta-Majorklier. 
In dit boek worden 5 volstrekt veilige technieken besproken om het Derde Oog te ope-
nen en te ontwikkelen. 
 
 

Dinsdag 24/10/2023 om 20.00u: thema-avond 

Aryel Sanat:  
Het innerlijke leven van Krishnamurti 

Aan de hand van deze getuigenissen leren we de ware, innerlijke Krishnamurti 
kennen: een zeer spiritueel en wijs mens. 
 

Iedereen van harte welkom! 

Deelname in de kosten: 
- thema-avonden: voor leden vrijwillige bijdrage en voor niet-leden € 3 
- voordrachten: voor leden € 3 en voor niet-leden € 7 
 
Alle verdere informatie is te bekomen via mail: 

open.paradigma@gmail.com of loge.open.paradigma@ts-belgium.be 
of  via GSM +32 474 325 338  

Facebook: https://www.facebook.com/Loge-Open-Paradigma-Theosofische-Vereniging-1599627713631244 
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