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Vrijheid van denken 

De Theosophical Society heeft zich wijd en zijd over de wereld verspreid en leden van alle religies zijn en worden er lid van 
zonder dat ze de specifieke dogma's, leringen en geloofsovertuigingen van hun eigen geloof opgeven. Daarom is het wense-
lijk het feit te benadrukken dat er geen enkele lering, geen enkele mening is, door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in 
enig opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door enig lid mag 
worden aangenomen of verworpen. Instemming met haar drie doeleinden is de enige voorwaarde  voor lidmaatschap. 
Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn leringen of opvattingen op te leggen 
aan leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich te verbinden aan elke school van denken welke hij/zij wenst te kiezen, maar 
hij/zij heeft geen recht om die keuze aan een ander op te dringen. 
Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar gemaakt worden of het stemrecht 
verliezen wegens enige opvatting die hij/zij heeft of wegens het lid zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou be-
horen. Meningen of opvattingen geven geen recht op voorrechten en kunnen evenmin aanleiding zijn om strafmaatregelen 
te nemen. 
De leden van de 'General Council' vragen elk lid van de Theosophical Society ernstig om deze fundamentele principes van 
de Theosophical Society te verdedigen, te handhaven en er naar te handelen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen 
gelden op vrijheid van denken en van meningsuiting, binnen de grenzen van hoffelijkheid en rekening houdend met ande-
ren. 

Resolutie goedgekeurd in 1924 door de General Council van de Theosophical Society Adyar 

 
  

 
Beste lezers, 
 
De zomermaanden staan voor de deur en voor velen is dit een periode van rust, even op 
adem komen, om dan in september met volle moed en energie zich terug te kunnen inzet-
ten voor de verspreiding van de Eeuwige Wijsheid. 
 
Voor wie toch nog graag enkele artikels leest, geven we hier nog een extra nummer van de 
Shanti. 
 
Dit jaar werd gekozen voor twee artikels van Tra n-Thi-Kim-Die u, voormalig secretaris ge-
neraal van de Theosofische Vereniging in Frankrijk en voormalig voorzitter van de EFTS 
(European Federation of Theosophical Societies). 
 
Op haar reizen, over de hele wereld, gaf en geeft ze lezingen, cursussen, meditatie, enz. 
Meer dan de moeite waard om haar even aan het woord te laten. 
 
We wensen iedereen een rustgevende, energievolle en fijne vakantie. 
 
Redactie  
 



Waar we ook kijken in de natuur, we zien dat deze een voortdurende trans-
formatie ondergaat. Het aardoppervlak wordt gevormd door de natuurlijke 
elementen, door de vegetatie, die zelf de opmars van de seizoenen ondergaat. 
Het smetteloze deken van sneeuw dat de slaperige grond bedekt, wordt ge-
volgd door groene weiden. Weelderig gebladerte en knoppen die barsten van 
het lentesap verschijnen op de kale, ruige takken. Het heldere goud van de 
korenvelden verdwijnt met de zonnestralen, door de herfst meegevoerd naar 
de kleurschakering van de bossen. 

Elke soort in het mineralen-, planten- en dierenrijk ondergaat gedurende eeu-
wen, zelfs millennia, transformaties die haar uiterlijk en gedrag veranderen. 
In wat zich manifesteert, speelt transformatie een fundamentele rol, die van 

het dynamische element dat wat potentieel is in de natuur, in staat stelt zich te manifesteren of volle-
dig te ontplooien. In dezelfde geest is transformatie de basisvoorwaarde voor de manifestatie van 
universeel leven. Volgens de Chinese traditie riep de wijsgeer Confucius, toen hij de natuurverschijn-
selen observeerde, uit: "Zo zijn de dingen. Alles stroomt als een immense, rustige, ononderbroken 
rivier". 

Deze "immense, rustige, ononderbroken rivier" is het beeld dat de stroom van het universele leven 
suggereert dat zich voortdurend ontvouwt in het proces van Evolutie. Evolutie is niets anders dan 
een reeks transformaties, maar niet zomaar transformaties. Immers, wanneer wij over transformatie 
spreken, denken wij aan de veelvoudige modificaties van vorm, zonder aan deze modificaties een 
speciale volgorde of een bepaald doel toe te schrijven. Dit is niet het geval bij Evolutie, waar de trans-
formaties noodzakelijkerwijs gericht zijn op vervolmaking. Bovendien zijn in het proces van Evolutie 
de transformaties slechts etappes, die alle noodzakelijk zijn voor de modus operandi van de Evolutie 
die met intelligentie werkt. 

Intelligentie ligt ten grondslag aan het universum. Om dit op te merken, hoeft men slechts naar de 
hemel te kijken - de hemel bezaaid met talloze sterren en zonnen, verspreid over de ruimte, adembe-
nemend. Het volstaat ook om naar een bloem te kijken, de schikking van haar bloemblaadjes, hun 
vorm en kleur. Intelligentie is aan het werk zowel in de kracht van de energie die hemellichamen be-
weegt als in de fijnzinnigheid van een vergankelijk schepsel. De beweging van de sterren, de bloei 
van een bloem, het uitkristalliseren van ijskristallen, de vlucht van een troep wilde ganzen, en vele 
andere waargenomen verschijnselen, onthullen de harmonie die de diepe eenheid suggereert van 
alles wat zich manifesteert. 

Sterren en zonnen gaan voorbij na eonen. Bloemen, ijskristallen, wezens verdwijnen na kortere tijd. 
Wat hen verenigt is zeker niet de tijd. Wat hen verbindt is het onderliggende leven dat hen bezielt, 
dat zich door hen uitdrukt. Het wordt uitgedrukt door zowel de grote als de kleine dingen, door wat 
blijft evenals door wat voorbijgaat. Dit leven is inherent aan alles wat bestaat, zoals in de Tao Te King 
staat: 

"De essentie van de hemel is zuiverheid  

De essentie van de aarde is rust  

De essentie van wezens is leven". 

De essentie van de schepselen, die leven is, drukt zich uit in een voortdurende stroom in de meest 
uiteenlopende vormen. Door haar krachtige beweging elimineert zij wat overbodig en nutteloos is, 
wat de mars naar perfectie belemmert. Met intelligentie leidt zij alle schepselen, zelfs in de meanders 
van hun omwegen. Door haar verlichte geduld heeft zij geen voorkeur voor het ene of het andere 
schepsel, want alle komen voort uit het Ene. Aan alle schepselen biedt zij een open weg, zo uitge-
strekt als de ruimte, die onverbiddelijk naar de Allerhoogste leidt. 
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Daarom profiteren wezens in alle koninkrijken van de natuur, van de 
evolutie door de opeenvolgende transformaties die het leven teweeg-
brengt. Ze worden erin getrokken. Onbewust gehoorzamend aan de 
natuurlijke orde door te leven volgens hun instincten en volgens de 
wetten die hun soort beheerst, laten zij zich meevoeren door en in de 
grote rivier van de Evolutie zonder enige belemmering of medewer-
king. Zo gaan zij in alle onschuld vooruit in een totale afwezigheid van 
persoonlijke intenties. 

Heel anders is het gesteld met de mens. Van alle schepselen in het alge-
meen en van de wezens met gevoel in het bijzonder, is de mens het eni-
ge dat kan kiezen om zich te verzetten tegen deze evolutiebeweging of 
om eraan deel te nemen, beide bewust. In tegenstelling tot de wezens van de andere rijken, is de 
mens in staat tot zelftransformatie. Dit is zo omdat de mens het enige bewuste wezen is dat zelfbe-
wust is. Hij is de enige die in staat is "ik" te zeggen. Dat wil zeggen, zichzelf te objectiveren door in 
zijn bewustzijn een beeld van zichzelf te vormen. 

Aangezien deze objectivering van het zelf, waardoor men "ik" zegt, wordt uitgevoerd door de geest, 
moet de transformatie van het zelf beginnen in de geest. Aangezien de geest het vertrekpunt is voor 
externe actie, transformeert de zelftransformatie in de geest, wanneer deze effectief is, de wereld, 
aangezien de wereld slechts een uitbreiding is van wat er in de geest van elk individu gebeurt. 

Zelftransformatie in de geest is effectief en ree el wanneer het niet langer slechts een intellectueel 
speeltje is en wanneer het ophoudt een droom te zijn in de waaktoestand. Want een idee, zoals een 
woord, is niet het ding waarmee het idee of het woord moet overeenstemmen! Het vermogen van de 
geest tot projectie - die objectivering veroorzaakt - kan het idee van zelftransformatie aangrijpen, 
zoals elk ander idee, om er een intellectuele theorie over op te bouwen die als een speeltje kan die-
nen. 

Evenzo kan zelftransformatie eventueel ook een droom zijn in de waaktoestand, waarin een soort 
idylle wordt geweven tussen het individu en het geï dealiseerde beeld van zichzelf. Wanneer de geest 
over zelftransformatie hoort, projecteert hij onmiddellijk de vraag: zelftransformatie in wat? Vervol-
gens projecteert hij modellen, de een nog bevredigender en geruststellender dan de ander, bevredi-
gend en geruststellend voor het individu omdat ze zijn opgebouwd uit wat het individu eerder heeft 
gekend. Uit deze idylle ontstaat het conflict tussen het werkelijke wezen en het geï dealiseerde wezen, 
tussen wat hij op dat moment is en wat hij gelooft of denkt dat hij zou moeten zijn. Maar zowel alle 
geï dealiseerde beelden als al deze modellen hebben geen relatie met de werkelijkheid. 

Een verhaal vertelt dat een vis, geï ntrigeerd door het vertrek van een schildpad naar de kust, hem 
vraagt naar welk land hij gaat. Telkens als de schildpad probeert te antwoorden, stelt de vis dezelfde 
soort vraag: "Maar, is er daar water zoals hier? Drijven er algen rond die als voedsel dienen? Zijn er 
andere vissen? Maar als er geen water is zoals hier, hoe kunnen we dan ademen?" Tot wanhoop van 
de schildpad zal de vis nooit droog land kennen, tenzij hij in een amfibie verandert. Alles wat de vis 
zich kan voorstellen komt voort uit wat hij heeft gekend en komt niet overeen met de werkelijkheid 
omdat droog land voor de vis totaal onbekend is. 

Evenzo kan de geest elk model construeren. Ee n ding blijft zeker: geen enkel model past bij de nieu-
we vorm die het leven in de transformatie van het zelf teweegbrengt. We zullen moeten vertrekken 
als op een ontdekkingstocht naar een onbekend land. In een dergelijk avontuur bepaalt men niet van 
tevoren wat men zal ontdekken. Waarin verschilt het anders van georganiseerde reizen? Het indivi-
du dat aan zelftransformatie doet, is vergelijkbaar met een ontdekkingsreiziger. Hij is in feite een 
ontdekkingsreiziger van het leven. 

Transformatie, dat is het leven verkennen en houdt een scherp gevoel voor observatie in. Observeren 
om de diepere betekenis te ontdekken die verborgen ligt in de verschijning van wezens en dingen. 
Observeren is rustig kijken naar de verschijnselen, gebeurtenissen, voorwerpen en wezens om ons 
heen. Het zijn allemaal spiegels die de waarnemer weerspiegelen, zozeer zelfs dat ze reacties in hem 
oproepen. Bovendien is zelftransformatie niet alleen een verkenning in het leven. Het is ook een ver-
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kenning in de ziel. Kijken naar zijn innerlijke reacties, ingegeven door de buitenkant, is het verken-
nen van de manifestatie van het leven binnenin. 

Een stille blik is vrij van emotie, gevoel, oordeel, schuld, rechtvaardiging, bevrediging van de per-
soon. 

Deze blik is geen analytische introspectie die lijkt op het spel van kat en muis, waarbij elk fragment 
van het zelf de kat of de muis is voor de andere fragmenten. Analyse verergert op den duur de ego-
centrische neiging en leidt in sommige gevallen tot vastgeroeste ideee n en obsessie. In alle gevallen 
is het resultaat een kristallisatie van het zelf en een grotere moeilijkheid om op de juiste manier 
naar zichzelf te kijken als waarnemer. 

Dit verkennend oog houdt zich strikt aan de realiteit van wat is. Geen projectie van een model. Geen 
enkele speculatie over de toekomst. Nu, het feit dat er geen voorafgaand model kan zijn voor zelf-
transformatie betekent niet dat het een chaotisch verloop zal hebben. Noch betekent het dat het fan-
tasievol zal zijn. Het verkennen van het leven kan leiden tot het verliezen van leven. Daarom kan 
men niet onvoorbereid op pad gaan. Een minimum aan orde is nodig om rust te brengen, een onmis-
bare voorwaarde voor nauwkeurig waarnemen. 

Deze innerlijke orde kan niet voortkomen uit een ongeordend leven, bestaande uit uiteenlopende 
motivaties. De weifelende bewegingen van een veelkoppige slang illustreren dit soort menselijk le-
ven dat verscheurd wordt door motivaties die elkaar tegenwerken. Het individu wordt ongewild 
heen en weer geslingerd tussen een veelheid van tegenstrijdige verlangens, waardoor onvermijde-
lijk stromen van handelingen en reacties ontstaan die elkaar voortdurend op chaotische wijze tegen-
spreken, opheffen of verwarren. De mythologische Hydra is een zeer suggestief allegorisch beeld 
van dit zelf, waarvan de structuur de antithese is van de Eenheid. 

Dit zelf heeft geen realiteit en is slechts een projectie, een ob-
jectivering van de manifestatie van het Leven dat alle schepse-
len gemeen hebben. Omdat het een projectie is, vraagt dit zelf 
voortdurend om heropleving door een vrijwillige handeling, 
meestal onbewust. Uit deze wilsdaad worden allerlei verlan-
gens geboren, die innerlijke activiteiten zijn. En uit deze ver-
langens worden allerlei externe activiteiten geboren. Al deze 
activiteiten, innerlijke en uiterlijke, zijn bedoeld om het zelf te 
beschermen. 

Ze vormen een draaikolk die de geest verduistert, de uiterlijke waarneming perverteert en de inner-
lijke waarneming verhindert; de verkeerde zienswijze volgt hieruit. Alle verkeerde zienswijzen ko-
men voort uit deze verkeerde zienswijze. Zo is het: voor het individu dat niet helder is in zichzelf, is 
alle waarneming vervormd omdat, in de woorden van Plato, "de mens de maat van alle dingen is". 

Hoewel de activiteiten die het zelf beschermen, gevarieerd en veelvoudig zijn, worden ze geken-
merkt door e e n constante, namelijk het feit van het onthouden. Wanneer we ons daarvan bewust 
worden, verliest de daad van het onthouden zijn kracht, waardoor er ruimte komt voor waarne-
ming. Vasthouden kan niet vervagen zonder zich van zaken te ontdoen. Dit laatste houdt in het losla-
ten van oude vormen van gehechtheid aan materie le bezittingen, emoties, herinneringen, vooroor-
delen, fragmenten van zelfbeelden, bezorgdheid over de eigen toekomst en het zoeken van zeker-
heid in voorwerpen, gebeurtenissen en wezens. 

Dit loslaten betekent ook het niet zonder serieuze overweging aanvaarden of vertrouwen op enig 
gezag, hetzij in de gedaante van een persoon, hetzij in de vorm van heilige geschriften. Dit loslaten 
moet overeenkomen met het afstand doen van het verlangen zichzelf als belangrijk te zien. De lijst is 
geenszins volledig. Van loslaten tot loslaten wordt het overbodige, dat het functioneren van de 
waarneming belemmert, verwijderd. Het loslaten vindt plaats zonder dat men zijn toevlucht neemt 
tot een vooropgezet idee. Dan begint de innerlijke orde te ontstaan, die de waarneming bevordert. 
Onderscheidingsvermogen is het gevolg van deze innerlijke orde. 

Naast observatie en innerlijke orde is volharding noodzakelijk voor zelftransformatie. Inderdaad, 

5 

 



zoals bij elke verkenning moet men vooruit blijven gaan en niet tevreden zijn met wat men ontdekt 
heeft. Hoewel elke ontdekking meer verwondering brengt, moet men bewogen worden door de 
"heimwee naar het onbereikbare" dat ons roept van de andere kant, door het scherm van de schijn. 
Tevreden zijn met een ontdekking is als het markeren van de tijd. Men moet verder en verder gaan, 
nog verder, volledig, tot men de ware aard van het bestaan ontmoet. 

Bij elke stap sterven de reeds bestaande vormen. Het kunnen beelden zijn van het zelf die men liefde-
vol heeft gevoed. Het kunnen intellectuele overtuigingen zijn die ons een veilig gevoel hebben gege-
ven, of een mentale benadering of een manier van werken, enz. Ze moeten hun eigen dood kunnen 
sterven, zonder te worden tegengehouden. Wat nieuwe vormen betreft, vermag het individu niets; 
het leven zal er voor zorgen; dit met betrekking tot het geheel, want, zoals we hebben gezien, werkt 
het overal met deze intelligentie die het universum ordent, van de elementaire deeltjes, de kroon-
blaadjes van een bloem, tot de sterren. Denkt de mens aan deze intelligentie te kunnen ontsnappen? 

Een in het Verre Oosten zeer populaire epische roman beschrijft allegorisch de pelgrimstocht van de 
ziel door de materie. De geest wordt voorgesteld door een aap. Niet zomaar een aap, maar de koning 
der apen. Met al zijn arrogantie en zelfoverschatting is hij ervan overtuigd dat hij de meester van het 
universum is en dat hij in staat is te ontsnappen aan het Opperwezen. Deze zegt tegen de aap: 
"Zonder twijfel kun je aan mij ontsnappen als je maar uit mijn hand weet te komen". Zodra hij dit zei, 
bevond de apenkoning zich in de palm van een immense hand waarvan de vingers naar de oneindige 
hemel wezen. 

Zeker van zichzelf, denkt de apenkoning: Als dat alles is... In e e n sprong springt hij, heel erg hoog, 
door de wolken. Als hij terugvalt op een berg, denkt hij: Het is me gelukt, ik ben aan hem ontsnapt. 
Maar uit de berg weerklinkt een schaterlach; de aap is gewoon op een hellend vlak gevallen. Veront-
waardigd probeert hij het opnieuw, waarbij hij zijn bovennatuurlijke krachten verdubbelt. Hij vliegt 
weg, haalt de tornado's in en ziet zichzelf dan voorafgegaan door de bliksem. Wanneer hij op zijn 
voeten landt, wordt hij begroet door hetzelfde gelach. Dit is te veel, denkt hij, ik zal nu mijn laatste en 
sterkste krachten gebruiken. Hij vliegt weer weg, springt van ster naar ster, van sterrenstelsel naar 
sterrenstelsel, tot hij het niet meer aankan. Hij landt in een verlaten en stille vallei. Dorstig maar ge-
rustgesteld leunt hij over een bron om zijn dorst te lessen. Een ruk slaat hem achterover en hij hoort : 
Zo, aapje, probeer je het niet meer? De koning van de apen onderwerpt zich op dat moment aan de 
hand van Hem waaraan geen ontsnappen mogelijk is. 

Denkt de mens, net als de koning der apen, dat hij in staat is te ontsnappen aan de intelligentie van 
het Opperwezen? De geest van de mens is, wanneer hij de mens beveelt, een trotse en opstandige 
aap. Deze geest wil de koning zijn, ongeacht dat het over de apen gaat. In zijn onrust ziet deze apen-
koning zichzelf al overwinnaar over alles, de houder van de waarheid, en meent de uitzondering te 
zijn die ontsnapt aan het Opperwezen aan wie allen zich moeten onderwerpen. 

Daarom is de vierde noodzaak, na observatie, innerlij-
ke orde, volharding, voor zelftransformatie een gevoel 
van eerbied en vertrouwen jegens het Ene Leven dat 
de essentie van de schepselen en de manifestatie van 
het Opperwezen is. Dit gevoel zal het gevoel van afge-
scheidenheid verminderen. Op deze wijze zal een ge-
voel van heelheid ontstaan dat aanleiding zal geven tot 
mededogen. 

Het gevoel van heelheid zal naar voren brengen dat iedereen een integraal deel is van het Ene Be-
staan. De mens kan op natuurlijke wijze profiteren van de stroom van evolutie wanneer er in hem 
een gevoel van eerbied en onderwerping is aan de Wil van de Allerhoogste die het welzijn van allen 
wil. Hij begint als het ware in dezelfde richting te zwemmen als de universele evolutionaire stroom. 
Met andere woorden, hij houdt op om door zijn persoonlijke wil obstakels op te werpen voor de na-
tuurlijke evolutie. Deze kan dan in volledige vrijheid werken in het aldus getransformeerde individu. 
En de manier waarop dit werkt is heel verrassend, want het is zo onvoorstelbaar als het droge land 
voor de vis. 
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Observatie in combinatie met dit gevoel van eerbied voor het Ene Leven, zal zelftransformatie te-
weegbrengen en vergemakkelijken. Dit is een immens en voortdurend leerproces waarin elk wezen, 
elke gebeurtenis, elk object, kan dienen als leraar. Het is een leerproces waarin de verkenning naar 
het nieuwe, naar wat niet bekend is, plaatsvindt. Dit leren stelt ons in staat de reeds gevormde cocon 
van onszelf te doorbreken door de mentale barrie res te doorbreken die wezens van elkaar isoleren 
en door het mechanisme van automatismen te vernietigen. 

Het nieuwe, het onbekende, kan niet ontdekt worden door automatismen die herhalingen zijn van 
het bekende. De automatismen zijn als het ware evenveel psychologische zuignappen die de geest 
doen vasthouden aan de onwetendheid die de wortel is van het onbewuste. Leren doet begrijpen. Be-
grijpen is het aan het licht brengen van de onbewuste gebieden van het wezen, zodat ze geactiveerd 
en verlicht worden. Dit is hoe begrip onwetendheid laat verdwijnen. 

Er komt geen einde aan de zelftransformatie omdat er geen einde komt aan het leren. Hoe meer men 
leert, hoe meer men begrijpt en omgekeerd. Leren om de zin en het doel van het leven als geheel vol-
ledig te begrijpen. Leren handelen en leven naar dit inzicht, wat betekent dat men zijn innerlijke wo-
ning - de geest - op orde brengt, zodat het hart gevoelig wordt, zodat de relaties met anderen - objec-
ten en wezens - waar, harmonieus en mooi zijn. Leren is leren leven, en "leven", om de woorden van 
een hedendaagse wijsgeer te gebruiken, "is liefhebben en sterven". 

Het leren van het leven, als het waar is, omvat noodzakelijkerwijs het leren van de dood, die de enige 
zekerheid van het bestaan is. Tussen de geboorte, waarover geen enkele tastbare controle mogelijk 
is, en de dood die ons, onverbiddelijk, aan het einde van de weg wacht, ligt de duur van het bestaan, 
dat niets anders is dan een web van relaties. Via deze relaties wordt de uitdrukking van het leven dat 
zich in de wezens manifesteert, geopenbaard. Met andere woorden, via relaties wordt de uitdrukking 
van de ziel geopenbaard. 

Terwijl deze uitdrukking rustig en vrij stroomt in het wezen wiens innerlijk helder en in orde is, stuit 
zij op belemmeringen die zijn ontstaan door zoveel egocentrische activiteit in het wezen dat zelf-
transformatie weigert. De helderheid van het leven met al zijn schoonheid, waarover de wijzen spre-
ken, evenals de bevoorrechte momenten waarop alles lichtgevend lijkt in de ogen van bepaalde dich-
ters, worden verduisterd door deze egocentrische wervelwind. De wereld wordt dan duisternis, ge-
boren uit de schaduw die deze draaikolk werpt. 

In de duisternis van deze egocentrische wereld is er geen veilig-
heid omdat de schaduw die het zelf werpt een groeiende onzeker-
heid is. Het is belangrijk zich zodanig te orie nteren dat men niet 
verdwaalt in het labyrint van de meervoudige schaduw van het 
zelf. Het gevoel van heelheid, geboren uit eerbied voor het Ene Le-
ven, zou een soort algemene orie ntatie moeten geven aan bewe-
gingen in deze wereld. Een Zen-gedicht zegt: "Steek in de duister-
nis van de wereld de lont van het hart aan om je weg te verlich-
ten". Hoe langer de weg, hoe dikker de schaduw van het zelf. De 
lont van het hart, die mededogen is, is des te noodzakelijker; het is 
inderdaad het licht waardoor men het licht in de diepe natuur van 
alle schepselen herkent. 

Deze lont van het hart moet worden aangestoken in de loop van de zelftransformatie. Op de weg van 
verkenning van het Leven, deze onbekende, wordt het ene geheim na het andere onthuld. Wanneer 
het licht wordt waargenomen in het hart van wezens en dingen, is er geen sprake meer van een ont-
dekkingsreiziger. Het versmelt nu met verkenning. Er is alleen Leven dat zich ontvouwt, krachtig en 
rustig, vrij van alle obstakels, in een enorme beweging van Liefde die alles in Ee n omarmt. 

 

Uit: Lotus Bleu, juni-juli 1991 & januari  2013 
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De ontdekking van het Goddelijke 

Trân-Thi-Kim-Diêu 

De belangrijkste spirituele tradities van de mensheid vernoemen allemaal het Goddelijke. De Taoï s-
ten, bijvoorbeeld, kunnen zich niets voorstellen buiten de TAO. De Christenen spreken van de ene 
God. Voor Hindoes is Brahman of de Ene-zonder-tweede de enige Werkelijkheid. Dierbaar voor boed-
dhisten is de notie van de Juiste Natuur of Boeddhanatuur,  die het fundamentele element is van de 
leer, het uiteindelijke doel van het menselijk bestaan. 

Theosofische literatuur verwijst naar het Goddelijke als de toestand die inherent is aan al wat bestaat 
en dat al wat bestaat Ee n is. Mevrouw Blavatsky spreekt van Manifestatie als een aspect van het Ene 
Bestaan, van de absolute grenzeloze Ruimte die elk wezen en ding omvat, bezield en onbezield, van 
de eenvoudigste deeltjes tot de hoogste van de Dhyan-Choans. 

Het Ene Bestaan omvat wat zichtbaar is en wat niet. Het zichtbare is een soort boodschap van al wat 
onzichtbaar is. Tegelijkertijd draagt het zichtbare de boodschap van al wat bestaat. Het zichtbare is 
daarom de eerste doorgang waarlangs men kan gaan om het Goddelijke te ontmoeten, gemanifes-
teerd door de Ene Bestaanswijze. De inherente kwaliteit van het Ene Bestaan die het Goddelijke is, is 
de diepe, fundamentele natuur - de Juiste Natuur - van elk wezen, van elk ding en van de Ruimte met 
haar manifestaties. 

Iedere student van de Theosofie weet theoretisch dat alles wat bestaat voortkomt uit het Ene Wezen, 
dat het leven dat zich manifesteert een grote verscheidenheid aan vormen aanneemt, van de steen 
waarvan het bewustzijn sluimert tot de uitbloeiingen van de mensheid, die wezens zijn die het be-
wustzijn volledig beheersen. Het Ene is velen geworden, zoals gezegd wordt door de oude leer,  die 
ook de eeuwige leer is. 

Daarom staan wij in contact met het vele, met ontelbare vormen. Dat wat vanuit ons wezen zichtbaar 
is, maakt deel uit van de veelheid. Ons fysieke lichaam maakt deel uit van deze ontelbare vormen, 
naast kiezelstenen en lapis lazuli, bramen en rozen, loof- en naaldbomen, naast insecten, vissen, rep-
tielen, vogels en zoogdieren. 

Het menselijk lichaam heeft een geschiedenis, niet alleen in de vorm 
die door de eeuwen heen van de planetaire geschiedenis is gevormd, 
maar ook in zijn functioneren. Het heeft moeten leren om zich door 
verschillende omstandigheden heen te worstelen om te kunnen overle-
ven. Dus fysiek, biologisch en fysiologisch zijn wij de bezitters van de 
kenmerken van andere koninkrijken die in de loop der tijden zijn ver-
zameld. 

Psychologisch gezien is wat wij gewoonlijk karakter noemen, een mengeling van deze dierlijke biolo-
gische erfenis met het bewustzijn dat erin besloten ligt en in verschillende mate is ontwaakt. Terwijl 
sommige niveaus van bewustzijn alleen doordringen tot materie le zaken, staan andere open voor 
meer essentie le zaken. Er komt een tijd dat het bewustzijn binnen de menselijke vorm, verbonden 
met andere levensvormen, vragen begint te stellen over zijn eigen bestemming en de zin en het doel 
van het leven. 

Voor een niet-ontwaakt bewustzijn draait het doel van het leven om materie le belangen, het zoeken 
naar pleziertjes, veiligheid, e.d.. De ander bestaat niet. Het andere bestaat niet. Het kan zijn dat het 
door een dergelijk bewustzijn bezielde wezen gevoelig is voor bijvoorbeeld schoonheid, wetenschap 
of kunst en een bepaald talent bezit. Maar gevoelig zijn voor slechts e e n categorie of groep van prik-
kels is ongevoelig zijn voor al het andere. Het is een teken van een gesloten geest. Het andere is totaal 
afwezig in zijn leven omdat het bewustzijn dat hem bezielt in het slapende stadium van de steen of 
het dier blijft voor het lijden en de behoeften van de mensen om hem heen. In dit wezen overheerst 
de biologische erfenis de overhand over het bewustzijn. 

Een bewustzijn dat iets meer ontwaakt is, zal zich identificeren met zijn nakomelingen, zijn familie, 
zijn natie, zijn ras, enz. en worstelt, via deze alibi's, omwille van zelfbehoud.  In zo'n geval verschijnt 
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de ander schuchter in het nageslacht, in de familie, in de natie... maar uiteindelijk is de ander slechts 
een soort verlengstuk van zichzelf, fysiek of psychologisch. De dierlijke biologische erfenis is nog 
steeds vrij invloedrijk, maar het bewustzijn heeft een lange weg afgelegd op het evolutionaire pad. 

Er komt een tijd dat het in de menselijke vorm verankerde bewustzijn zich zodanig bewust wordt 
van de ander dat het de fysieke, fysiologische en psychologische erfenis steeds meer gaat overheer-
sen. Het wezen wordt getransformeerd met de verandering van karakter en een gelijktijdige veran-
dering van de waardeschaal. Het onderscheid tussen goed en kwaad wordt steeds vanzelfspreken-
der. Het gevoel van afgescheidenheid vervaagt. Het individu houdt op te vechten voor zichzelf en 
voor zijn uitbreidingen. De reden is dat het andere, dat alles omvat wat niet hem is, minstens even 
belangrijk is geworden als hijzelf en in zijn leven steeds belangrijker wordt, terwijl hijzelf in belang-
stelling en zorg afneemt. 

In feite ziet het individu iets anders op het levenspad: onder de veelheid 
heeft hij de gemeenschappelijke oorsprong van alle wezens geraden, aan-
gevoeld. Hij beseft dat de veelheid slechts de verschijningsvorm is van het 
Ene Bestaan dat het Ene, het Allerhoogste, manifesteert. Dan begint hij te 
beseffen dat er geen andere weg is dan ernaar terug te keren. 

De glimp van het Ene in de velen, betekent noodzakelijkerwijs dat het in-
dividu ophoudt de speelbal te zijn in het spel van zelfidentificatie. Dit inzicht markeert het begin van 
de ontdekking van het Goddelijke. Volgens de christenen ziet hij God van aangezicht tot aangezicht. 
Voor boeddhisten ontmoet hij zijn Eigen Natuur. Met andere woorden, hij ervaart de Ene Werkelijk-
heid. 

Deze ervaring is iets dat ieder voor zich moet ervaren, omdat ze niet kan worden meegedeeld. De re-
den is dat het zelf niet eens weet wat het is. Omdat het de antithese is van het Goddelijke, bespot het 
dit soms zelfs. Het is dus niet het zelf dat de werkelijkheid ervaart. Het is niet het zelf dat het Godde-
lijke kan kennen, want op het moment van de glimp van het Goddelijke verdwijnt het zelf in de inhe-
rente kwaliteit van het Ene Bestaan; het gevoel van afgescheidenheid verdwijnt en maakt plaats voor 
het bewustzijn van zijn, zonder enige identificatie. En wanneer alle identificatie ophoudt, is er alleen 
DAT. 

Voor het individu betekent deze ervaring een diepgaande omwenteling in zijn leven. Er is een merk-
bare gedragsverandering in termen van denken, gevoelens en emoties, die tot uiting komt in het ka-
rakter en het sociale gedrag. Het individu heeft immers niet meer dezelfde referenties, hij heeft niet 
meer dezelfde waardeschaal, en bijgevolg gedraagt hij zich zodanig dat hij niet meer past in de con-
venties en sociale normen. Dit gezegd zijnde, is het individu niet noodzakelijk excentriek omdat ex-
centriciteit nog steeds een zeer naï eve vorm van zelfbevestiging is. 

Hoewel hij niet langer past in de sociale conventies en normen, is het individu onverschillig voor 
comfort, voor fysieke en psychologische banden. Hij houdt op comfort te zoeken, of dat nu psycholo-
gisch, moreel of intellectueel is. Met andere woorden, zijn geluk hangt niet langer af van een of meer 
bepaalde personen. Toch kunnen er de facto associaties met bepaalde mensen bestaan. Deze associa-
ties zijn ofwel ingegeven door noodzaak ofwel ontstaan door gemeenschappelijke activiteiten. Intel-
lectueel is hij ook niet gehecht aan een bepaalde leer en niet afhankelijk van een speciaal geloof om 
zich veilig te voelen. 

Elk gevoel van onveiligheid verdwijnt. Maar het zou niet eerlijk zijn om te zeggen dat hij zich veilig 
voelt. In feite is angst, een van de belangrijkste aspecten van het zelf zoals agressie, verdwenen. Ver-
stoken van angst en verstoken van agressie leeft hij in de volheid van het leven zonder gehechtheid. 
En het leven zorgt op een verrassende manier voor hem. 

Hij ziet de pracht van de manifestatie doorheen de schijn, maar behandelt het als zodanig. Hij ziet de 
dingen door hun transparantie en waardeert hun schoonheid in de vergankelijkheid van hun vorm. 
Als hij ze bekijkt, voelt hij hetzelfde leven trillen van pulsars tot grassprieten. Hij voelt dezelfde 
kracht die bliksem doet flitsen, donder, vuurvliegjes doet gloeien en zijn hart doet kloppen. 

Alles lijkt hem gelijk en toch leeft hij elke gebeurtenis met passie, maar zonder gehechtheid, zonder 
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verwaarlozing. Hij leeft alles volledig, totaal, dat wil zeggen op een manier die geen residu achterlaat. 
Bewust. Men zou moeten zeggen - om dichter bij de feiten te staan - dat er een volledig ontwaakt be-
wustzijn is dat zich in de persoon in kwestie manifesteert. Men kan dan het geringe belang begrijpen 
van een naam, van een bepaalde identiteit in het feitelijke geval van het totaal ontwaakte bewustzijn. 
Het is niet langer het individuele bewustzijn, maar het Ene, onverdeelde Bewustzijn, dat van de 
Ruimte als geheel, dat zich, bewegend in de materie door de veelheid van vormen, na een bijna ein-
deloze reeks identificaties, daarvan heeft bevrijd en zich heeft aangesloten bij de enige bron die alle 
wezens gemeen hebben. 

Dit is het uiteindelijke resultaat van het bewustzijn dat in alle wezens is ingebed. Het pad wordt on-
schuldig gevolgd door het half slapende bewustzijn in de andere koninkrijken. Maar in het huidige 
menselijke stadium waarin de mens zich vragen stelt over zijn eigen lot en de zin en het doel van het 
leven, kan de rest van de weg versneld worden afgelegd. 

Het begin van het ontwaken van het bewustzijn komt tot uiting in het verlangen om te leren dat het 
de overhand krijgt boven alle andere verlangens en in de aanwezigheid van het andere dat aan be-
lang wint. Om de natuurlijke mars van de evolutie niet te belemmeren, om de beweging van het be-
wustzijn niet te verhinderen, zou de mens een aantal inspanningen kunnen leveren.  

Het is niet mogelijk noch nuttig om alle noodzakelijke inspanningen op te sommen. Maar om ze sa-
men te vatten in termen van principes, zouden we kunnen zeggen dat de eerste is: niet gehecht zijn. 
Niet gehecht zijn in handelen, in emotie, in denken. Dit betekent niet achteloos handelen, voelen en 
denken. Het is veeleer gebeurtenissen, mensen, laten komen en gaan - als ze komen - zonder ze uit te 
nodigen en zonder ze vast te houden en zonder er spijt van te hebben. Dit alles zonder enige nalatig-
heid. We zouden dit gedrag aandachtig loslaten kunnen noemen. Zonder deze kwaliteit van oplet-
tendheid zou het een glibberig pad zijn. 

Het tweede principe dat moet worden toegepast, is ervoor te zorgen dat het verlangen om te leren de 
overhand krijgt op elk ander verlangen - aangezien er op dit moment nog andere verlangens overblij-
ven. Het gaat hier natuurlijk niet om het leren van een techniek, want waar het ons om gaat is de zin 
en het doel van het leven en ons doel is te ontdekken wat voorbij de schijn ligt. Het leren betreft hier 
niet alleen de studie van literatuur die betrekking heeft op de diepere zin van het leven, maar ook de 
observatie van wat buiten en binnen ons is. Goed uitgevoerde studie en observatie moeten het indivi-
du tot inzicht brengen. 

Het derde beginsel dat moet worden toegepast om het Goddelijke te ontdekken, is het getrouw om-
zetten van zijn begrip in actie. Zonder deze concretisering van wat men heeft geleerd en begrepen in 
actie, zal het begrip theoretisch blijven en niet uitgroeien tot intelligentie. De handeling die als gevolg 
van het begrip wordt verricht, houdt noodzakelijkerwijs de dimensie van dienstbaarheid in, tenzij 
het al dienstbaarheid is, dat wil zeggen de handeling die ten gunste van de ander wordt verricht. In 
die zin kan de daad van het dienen worden gezien als intelligentie in actie. 

Het vierde beginsel zou zijn het geloof te cultiveren dat wat waar, mooi en goed is, zal zegevieren, 
want Waarheid, Schoonheid en Goedheid zijn kwaliteiten van het Goddelijke en daarom onverganke-
lijk. Dit geloof zal resulteren in vertrouwen in zichzelf en in het leven; vertrouwen dat het individu 
zal leiden om de wereld ten goede en zonder angst te dienen. Het leidt hem ook om zonder angst te 
leven en te sterven, in e e n woord om werkelijk lief te hebben. 

Deze vier beginselen kunnen worden begrepen en versterkt wanneer het individu ontdekt dat zijn 
inspanningen de moeite waard zijn en dat al het goud van de wereld niet voldoende zal zijn om hem 
van zijn eigen ontdekking af te brengen of hem op andere gedachten te brengen. 

Misschien zal hij geen verdienste hebben, want hij zal, door de deur 
van het zichtbare, een glimp hebben opgevangen van de schatten die in 
de ziel van het Universum zijn verzegeld: het goud van de morgen, het 
goud van het licht, de vreugde van het juiste handelen, de vreugde van 
de rust en, boven alle vreugde, de eenzaamheid van de Stilte. 

 

Herbeumont, 26 augustus 1992  -  Lotus Bleu mei 2019 
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